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Karar senin! 


Aslında buraya yazacak çok şey yok. 

Bu sayımızda, AKP-Erdoğan iktidarının 16 yıllık icraatlerinin sadece bir kısmını aktarmaya çalıştık. 

Değil 36 sayfalık bir dergi, 36 kitapla bile anlatılamayacak bir yıkım söz konusu. 

Biz sadece bir özetini çıkardık. 

Oy hakkınızı kullanırken bölgesel, etnik, kültürel veya inançsal farklılıklardan bağımsız, insan olmanın gereği olarak vicdanınızla oy kullanmanız gerektiğine inanıyorum. 


24 Haziran 2018 pazar günü ülkede, OHAL koşullarında 
KHK'lerle tek adam diktasının fiili olarak hüküm sürdüğü, yoksulluğun, adaletsizliklerin, işsizliğin, ırkçılığın, savaş çığırkanlığının ve ekonomik sorunların derinleştiği bir süreçte erken genel seçimler gerçekleşiyor. 


Yurtdışında yaşayan bizler ise oy verme işlemine başladık. 


Oy hakkı olan herkesin bu hakkını kullanması, sorumluluk ve görevidir. 

Ülkenin bekası değil, AKP ve Erdoğan harami saltanatının bekası için gerçekleşen seçimleri, bu cendereden çıkmak için bir şans olarak düşünmek gerek. Elbette ki mücadele sadece sandıkta değil, sokakta da olmalı. 


insani 


Oy hakkı olan insanların bu derlediğimiz gerçeklere bir göz atarak, vicdanına danışarak oy kullanmasını temenni ediyorum. . 


Derginin sayfalarını çevirdiğinizde hep olumsuzlukları okuyacaksınız. Maalesef sizlere, AKP ve Erdoğan şu güzel şeyleride yaptı, diyecek bir tek şey bulamadık. 


Eğer Yol, Köprü, Tünel yaptı derseniz ayıp edersiniz. 
16 yıllık iktidarda devletin tüm imkan ve olanaklarını 
kullananların Yol ve Köprüleri kimlere yaptırdığını, kimlerin bundan nemalandığını sorgulamanız gerekir. Devletin malı, yanı halkın vergileri ile yapılan yüzlerce kamu kurumu, kendi yandaşlarına veya yabancı sermeyaye peşkeş çeken iktidar, sadece dedelerimizin, babalarımızın emeğini değil, çocuklarımızın geleceğinide kendi iktidar çıkarlar için hazat mezat sattıklarını göreceksiniz. O kadar çok şey varki .. Ne bu yazı, ne de bu dergi sayfları 16 
yıllık yıkımı anlatmaya yeter... 


Bu böyle gitmek zorunda değil... 

Değiştirmek senin elinde. Bir oy nedir ki deme, bir oy değiştimek için bir adımdır. Milyonların bir adım attığını düşünürsek neler değişmez ki.. Bunu yapabiliriz. Yeter- ki gerçekten yüreğin ve vicdanınla sandığa git. Milyonlar açlık sınırında, sefalet içinden yaşarken, iktidar ve avenalarının halkın emeğini hazat mezat satarak saltanat sürdürmelerine razi olamayız. 

Anti demokratik uygulamalara, adaletsizliklere, yolsuzluklara ve daha bir çok konuya sayfalarda yer vermeye çalıştık. 

Ya haramilerin saltanatı, halkın sefaleti, ya da halkların bir arada, kardeşce, özgür ve huzur içinde yaşaması... 
Karar senin! 


Mustafa Akpolat 
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Dergimize katkı sunanlara tesekkür ederiz. 
Yayınlanan imzalı yazılardan ve reklamların içeriğinden dergimiz sorumlu gildir. 
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Bu ülkede çiftçiler, sırf mağduriyetlerini dile getirdikleri için, görevi çiftçilere ve diğer tüm yurttaşlara hizmet etmek olan Erdoğan'dan 
“Ananı da al git” gibi sözler duydular, üzerine bir de gözaltına alındılar. 


Geçtiğimiz günlerde Erdoğan seçim manifestosunu okudu. Daha doğrusu, çelişkili birçok cümle kurduğu ve fakat doğru dürüst vaatte bulunmadığı bir konuşma yaptı. 

Ne olduğu belli olmayan bir kısım vaatler için de seçim sonrası bir tarih verdi ve “millet”ten oy istedi. 

Bu ne olduğu belirsiz ve çelişkili vaatler arasında “itibarlı yasama, güçlü yönetim ve bağımsız yargı” da vardı. 

Doğrusu insanın epeyce gülesi geliyor. Zira biz, 16 yıllık iktidarları sonun- da bu üç şeyi de kaybettik. 


KünceL 5 


Erdoğan konuşurken zehir saçıyor. Kendisi ittifak yapmamış gibi, muhalefetin ittifakını “şer ittifakı” olarak niteleyebiliyor. AKPye oy vermeyenleri münafık olmakla suçlayacak kadar ileri gitti. Ağzından çıkan her kelime kin ve nefret dolu. Koskoca bir halkı nefret kusan bir dille yönetmek, o ülkeyi kendi ellerinle paramparça etmek, dağıtmak demektir. 


301 işçinin öl ü Soma katliamında protestoda bulunan 
bir işçiye Başbakan'ın danışmanı Yusuf Yerkel böyle tekme atmış olay kamuoyundan büyük tepki yaratmıştı. 


“Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. 
O gün geldiğinde; 
affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! 
Yok öyle "“torunlarla emeklilik, kavga istemiyoruz,” 
falan. Her şey 

yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz.” 

Barış Atay 
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232 bin 313 çocuk zorla 
evlendirildi 


ÜNÇEL, 


2002'den bu yana 18 yaşın altında 
440 bin çocuk doğum yaparken 

15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 oldu. 


Her yıl bir öncekinden daha çok çocuk istismara uğradı; bir hastaneye sadece beş ayda 115 hamile çocuk geldi ve bir kadın tüm cesaretiyle itiraz edene kadar hiçbirimizin bundan haberi olmadı, o cesur kadın sürüldü. 


Çocukları istismar edenlerle evlendirip, faili aklayan yasalar önerdiler. 

Kadınlar şort giydikleri için tekmelendiler, dekolteleri bahane edilerek cinsel saldırıya uğradılar, failler haksız tahrik indirimi aldı. 


Yüzlerce bebek de anneleriyle birlikte mahkum edildi. 


Tamamı Tahliye Edilsin 


ad, 


Türkiye'de anneleriyle birlikte 700'ü aşkın çocuğun cezaevlerinde tutuklu durumda. “Çocuklar ölmesin” dediği için ceza alan Öğretmen Ayşe Çelik tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Gazeteciler ve aktivistler ise, diğer tüm annelerin tutuksuz yargılanması gerektiğini ifade ettiler. 


“Bir Kere Rastlanan “ 
Bir Olay... 


a, 
Karaman'da 10 çocuğun cinsel istismara uğramasına dair iddianamede, Ensar Vakfı ve KAİMDER'in yurtlarında yaşanan istismarlar tam 
3 yıl sürdüğü yer almakta. 

Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan vakfın çeşitli etkinliklerine katılmış ve vakfa destek çağrısında bulunmuştu. 

Vakfın Türkiye genelinde 32'si 
Istanbul'da olmak üzere toplam 165 
şubesi bulunuyor. 


Adıyaman'da İmam Hatip Lisesi'nde 
76 çocuğun taciz edildiği iddialarının 
üzerinden 10 gün geçmeden AK 
Parti'li milletvekilleri mecliste çocuk istismarını aklayan bir önerge sundu. Önerge, Türkiye'nin birçok ilin- de sokağa dökülen binlerce kadının direnişiyle geri çekildi. 


vUZ insanlı 


Suçudur | 


Sessiz Kalmal 


Katma | 
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OHAL'de 476 kadın katledildi 


AKP'nin kadın sicili: 


iddet Sömürü İstismar 


16 yıllık AKP iktidarında kadınlar aile 
kurumuna mahkum edilerek, daha fazla şiddet ve cinsiyetçi politikalara maruz kaldı. Çocuk istismarının yüzde 700 arttığı AKP döneminde 14 bin 293 kadın, erkek şiddeti sonucu öldürüldü. 


2016 Temmuz'u ile 2018 Mart ayında 476 
kadın öldürüldü. 2016 yılında gerçekleşen kadın cinayetlerinin yüzde 50'si OHAL döneminde gerçekleşti. Kadın örgütlerinin verilerine göre, 2017 Ocak ayı dahil son 
15 yılda 14 bin 293 kadın erkek şiddeti 
sonucu öldürülürken, Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda, Türkiye'nin kadın-erkek eşitliğinde 142 ülke arasında 125'inci sırada yer aldığı görüldü 


24 Haziran'da sandığa gidecek 


Erdoğan'a hakaretten 3 bin kişi yargılandı 


Yaklaşık 3 bin kişinin yargılandığı Cumhurbaşkanına hakaret davaları raporlaştırıldı. 


Raporda bu kadar ayrıcalığın krallarda dahi olmadığı vurgulandı. 

2000 yılında cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla sadece 4 kovuşturma 
başlatılırken, 2015 yılında ise 

bu 1953 oldu. Bu rakam, 1993 U A , , 
Melise Erdoğan'a hakaret savunması yargılanan 3 bin 134 kişinin yüz- ....: 

de 62'sine tekabül ediyor. Hakaret ettiğim kişinin #* 

12-13 yaşındaki çocuklar dahil H 

binlerce kişi cumhurbaşkanına diploması kuşkulu 3 

hakaret sebebiyle yargılandılar, m  / 

tutuklandılar; şikayet geri alınsa Cumhurbaşkanı ağ V v 

da davalar devam etti, tonlarca olmadığı araştırılsın! N 

ceza kesildi ve şikayetler halen > 

devam ediyor. 


Aladağ'da 11 tane kız çocuğu 


yakılarak öldürüldü! 


ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI: 

YANGINDA ÖLEN ÇOCUKLARIN SORUMLUSU İKTİDARDIR 

Adana'da Süleymancılar'a ait olduğu belirtilen özel bir yurtta çıkan yangında; kız çocuklarının yaşamlarını yitirmesinin sorumlusu iktidarın aymazlığıdır. Aladağ'da 

11 tane kız çocuğu yanarak öldü, öldürüldü! Yoksulluktan, çaresizlikten ve birileri- 
nin insanların bu yoksulluğunu, çaresizliğini kullanmakta zerre çekinmemesinden. 
Adana'da 10'u ortaokul öğrencisi kız çocuğu, ikisi ise yurtta görevli bir kadın ve çocuğu olmak üzere 12 kişinin yaşamını yitirdiği Karaman'da, onlarca çocuğun İstismara uğradığı suç yuvasını korudular, gensoru reddinden sonra birbirlerini tebrik ettiler, halen ilgili vakfın genel kurullarını onurlandırıyorlar. 


Karaman'da onlarca çocuğun istismara uğradığı suç yuvasını korudular, gensoru reddinden sonra birbirlerini tebrik ettiler ve halen ilgili vakfın genel kurullarını onurlandı 


e, polis 
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Emri ben verdim! 


Gezi'de gencecik çocuklarımızı öldürdüler, 


öldürdükleri yetmedi, “terörist” dediler, 


yaşlı anneyi de halka yuhalattılar. Ağacını, ülkesini korumak isteyen milyonlarca genç için “3-5 çapulcu” dediler. 


Taksim'de bulunan Gezi Parkı'na AVM yapılmasını protesto etmek için 2013'ün bahar aylarında başlayan Gezi Parkı Direnişi, 
parkta bulunan aktivistlerin çadırlarının 30 
Mayıs'ta yakılmasının ardından büyüdü. 31 
Mayıs akşamı ve 1 Haziran sabahı onbinlerce İstanbullunun Taksim'e gelmesiyle polis geri çekildi. Ancak o dönem başbakan 


Türkiye'nin her yerinde Berkin Elvan için eylemler düzenlenirken, Berkin'in katline sebep olan polis saldırıları için ,Emri ben verdim" diyen 
Erdoğan, 15 yaşındaki gencin adını ağzına alamadı. Tayyip İ 


olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da düzenlediği Milli İradeye Saygı mitingindeki sözlerinin ardından 15 Haziran'da polis yeniden parka girdi. 

Haziran ayı süresince eylemler Türkiye'nin geneline yayıldı, Polisin sert şekilde bastırdığı eylemlerde 8 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. 


Berkin Elvan 


Erdoğan, onlarca kişinin ölü- Mehmet ü | müne, yaralanmasına ve sakat VALA ge 

kalmasına sebep olan polisleri Ay izel Ş J 

“Polise talimatı ben verdim” ve Mi | 

“Polisimiz destan yazdı” diye 4 


övmüştü. 


Mehmet Ayvalıtaş 
Abdullah Cömert 

Ethem Sarısülük 

Ali İsmail Korkmaz, 
Berkin Elvan, 

Medeni Yıldırım 

Ahmet Atakan 

Mehmet İstif, 

Mersin'de Gezi'ye destek eylemlerinde yüzüne sıkılan biber gazı sonrasında dil kökü kanserine yakalanan 36 yaşındaki 
Mehmet İstif, tedavi gördüğü 
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 
Uğur Kurt, Okmeydanı'nda bir yakınının cenaze törenine katılmak için gittiği cemevinin avlusunda polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. 

Hasan Ferit Gedik, 
Gülsuyu'nda polise ve uyuşturucu çetelerine karşı direnirken katledildi. 


ve burada or ediğimiz dünyaniler yerinde hu sömürü düzeni tarafından katledilen nice güzel insan 


/ 


Mehmet bf 
Ali İsmail Korkmaz 


PAmıları önünde saygıyla eğiliyoruz, 


Kaynak: '#DirenÇizgiRoman - Gezi Direnişinden Çizgiler" 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AKP'nin 16 yıllık çalışma yaşamı karnesi 


Genel Sağlık İş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada AKP'nin 16 yılda çalışma yaşamında ciddi hak kayıplarına yol açacak düzenlemeler yaptığına dikkat çekti. 


Yıl yıl AKP'nin 16 yıllık çalışma yaşamı karnesini çıkaran Genel Sağlık İş'in açıklamasında "Emperyalist devletlerin de dayatmaları ile AKP iktidarında emekçiler adım adım köleleştirilirken, ne yazık ki, bu süreçte sendikalar etkin bir mücadele yürütememişlerdir" denildi. 

Kasım 2002'de iktidara gelen AKP Hükü- ni meti, 16 yılda çalışma yaşamında ciddi hak DİSK GENEL İs 2 NO'LU ŞUBE kayıplarına yol açacak düzenlemeler yaptı. 


*Esnek çalışma biçimleri ve taşeron uygulaması yaygınlaştı. 

*Emeklilik yaşını 65'e yükselten “mezarda emeklilik” yasalaştı. 

*Anayasa emekçi aleyhine değiştirildi. 

*“Özel İstihdam Büroları” kurulması ile kölelik yasalaştı 

*Zorunlu arabuluculuk dayatması yasalaştı. 

*Özelleştirmeler sonucunda, binlerce kişi işsiz kaldı. 

*Kamuda farklı isim ve ünvanlar adı altında geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri yaygınlaştı, güvenceli çalışma biçimleri yok edilmeye başlandı. Kamudaki memur sayısı azalırken, sözleşmeli personel sayısı arttı. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kadrolu personel sayısı son bir yılda 79 bin azalırken, sözleşmeli personel sayısı 92 bin arttı. 


Çalışanların maaşları eridi 


Yıl 2003: İş Kanununda Köklü Değişiklikler Yapıldı 


AKP'nin iktidara gelince ilk icraatı, İş Yasasını değiştirmek oldu. 10 Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu ile esnek çalışma 

biçimleri yasallık kazandı. Böylelikle kısmi süreli çalışma, çağrı üzerine çalışma, evde çalışma, işçi ki- 


ralama gibi esnek çalışma modelleri gündeme 

geldi. Böylece işçilerin tümüy- 
15 YILDA le güvencesiz ve haklarından 


: mahrum şekilde köle gibi 


YUZDE 60 ERIDI! $ kiralanmalarının önü açılarak 


i taşeron uygulaması yaygınlaştı. 


| cileri 


2002Xdem2 ON SYeA 


Pp 


AKP döneminde yoğun bir özelleştirme yaşandı. 1986-2003 yılları arasında yapılan özelleştirmelerin toplam tutarı 8,2 milyar dolar civarındayken, 2003'den bugüne kadarki özelleştirmelerin tutarı 60.8 milyar dolara çıktı. 
(11.2017) Özelleştirmeler sonucunda, onlarca işletme kapanırken, binlerce 


kişi işsiz kaldı. Özelleşti 


Yıl 2004: Grev Yasakları Hâlâ Sürüyor 
Yıl 2007: Avrupa Sosyal Şartındaki Çekinceler Kaldırılmadı 

Yıl 2008: Mezarda Emeklilik Yasalaştı 
Yıl 2009: İşsizin Parasına El Konuldu 
Yıl 2010: Anayasa Emekçi Aleyhine Değiştirildi 

Yıl 2011: Çıkarılan “Torba Yasa”da, Güvencesiz Çalışma İyice Pekişti. 

Yıl 2016: Kadınları Çalışma Yaşamından Uzaklaştıracak Düzenlemeler yapıldı 

Yıl 2016: Kölelik Yasalaştı 

Yıl 2017: Zorunlu Arabuluculuk 
Dayatması Yasalaştı 


Türkiye'de özellikle son 16 yıllık süre zarfında kamuda taşeronlaştırma hız kazandı. 


Taşeron uygulaması ile ölümlü iş kazaları ciddi boyutlara ulaştı, sendikasızlaşma arttı. 
Taşeronlaştırmanın yanı sıra kamuda farklı isim ve unvanlar adı altında geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri yaygınlaşmıştır. 
İstisnai çalışma biçimleri arasında yer alan sözleşmeli personel ve geçici personel (4-C) kamuda yaygınlaştırılmış, güvenceli çalışma biçimleri yok edilmeye başlandı. Kamudaki memur sayısı azalırken, sözleşmeli personel 
sayısı arttı. Sözleşmeli personel sayısı 2016 
yılının Mart ayında 39.557 olurken, 2017 
yılının Aralık ayında 131.981 oldu. 


Alınan tüm grev yasak kararlarının altında bizzat 
AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın onayı olduğu kendisi itiraf e 

Erdoğan, işverenlerle yaptı 


her toplantıda "OHAL'i biz iş dünyamız daha rahat çalışsın 


diye yapıyoruz. Grev tehdidi olan 

yere biz OHAL'den istifade ederek 

anında müdahale ediyoruz" diye belirtti. 


len kurumlarda taşeron uygulamaları arttı. 


Kamu kurum ve kuruluşlarında siyaseten kadrolaşma had safhaya ulaştı. 
Çalışma hayatını ilgilendiren yasal değişiklikler gerçekleştirilirken sendikaların ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınmadı. 
Siyasi iktidar “Ben yaptım oldu” mantığı ile hareket etmeyi sürdürmektedir. 

Ve Bugün... 
Emekçiler başta kıdem tazminatı olmak üzere, ellerinde kalan son kazanımları da yitirme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Tüm emekçileri insani olmayan koşullarda çalışma ve güvencesiz bir gelecek beklemektedir. 


16 yıllık AKP döneminde 
Emekçiler çok çalışıp, az kazandılar Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün 


(OECD) verilerine göre Türkiye, mesainin en uzun olduğu ülkeler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Örgüt tarafından hazırlanan rapora göre haftalık 50 saat ve üzerinde çalışanların oranı yüzde 43'ün üzerindedir. 

16 yıllık AKP iktidarında çalışanların aldığı 
ücretler enflasyon karşısında erimiş, emekçiler hak ettikleri insan onuruna yaraşır çalışma ve yaşam koşullarına kavuşamamıştır. Merkez Bankası, 31 Ocak 2017'de açıkladığı enflasyon raporunda, reel ücretlerde önemli oranda gerileme yaşandığına dikkat çekti. Rapora göre 2017'de reel birim ücret yüzde 18 
azaldı. 
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AKP'nin 16 yıllık çalışma yaşamı karnesi: 20 binin üzerinde işçi öldü Soma'da 301 
kollandı, 


| mn 
davası sürünüyor. 


AKP, 16 yıllık iktidarında çalışma yaşamında büyük 

bir mezarlık yarattı. Dört bir yanda 20 binin üzerinde işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Akçelik, “Ülkemiz iş cinayetlerinde işçi ölümlerin- de Avrupa'da birinci dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. 
Bu tablo AKP'nin iktidara 


bakın dördüncü yıl dönümü oldu, halen 


SM ğiğ OPKEMİZİ, 


MW TOHUMUİA e e 


SOMA'YI UNUTMADIK 
UNUTMAYACAĞIZ 


gelmesiyle daha vahim, OHAL ilanı ile akılalmaz hal almıştır. Soma'da, Etmeni te, Şirvan'da, Çöllolar'da, Torunlar'da, üçüncü köprü ve havalimanında, madenlerde bütün iş kollarında katliamlar son 15 yıldır ağırlaştırılmış bir biçimde sürdürülen özelleştirme, piyasalaştırma ve taşeronlaştırma politikalarının bir sonucu olarak artarak devam etmektedir” dedi. 


AKP döneminde 95 yıllık Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetleri 


yaşandı. Tuzla tersaneleri, Da 


Ostim, Soma, Kozlu, Karadon, 


vutpaşa, 
Esenyurt, Torunlar, Şirvan ve Şırnak'ta yaşanan iş cinayetleri en bilinenleri. 


* 17 Mayıs 2010'da Zonguldak Karadon 
Maden Ocağı'nda meydana gelen maden faciasında 30 işçi yaşamını yitirdi; 11 işçi yaralandı. Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, "Bu mesleğin kaderinde bu var" derken, dönemin Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, madenciler için "Güzel öldüler” sözleriyle tepki toplamıştı. 


* 6 ve 10 Şubat 2011'de Maraş'ın Afşin ilçesinde Ciner Grubu'na ait Çöllolar Kömür Sahası'nda göçük meydana geldi. 11 işçi 
yaşamını yitirdi. Faciada göçük altında kalan 2 
işçinin cenazesine ulaşıldı. 9 işçinin cenazesine ise bir daha ulaşılamadı. 


* 6 Eylül 2014'te İstanbul'da Torunlar Center'a ait inşaatta asansör faciası yaşandı. 
İşçileri taşıyan asansörün yere çakılması sonucu 10 işçi yaşamını yitirdi. 


* Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetlerin- 


den biri de, 13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Maden A.Ş. de yaşandı. 
Faciada 301 işçi yaşamını yitirdi. Dönemin Başbakanı Erdoğan, bu defa da “Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok” açıklaması yaptı. 

* 28 Ekim 2014'te Karaman'ın Ermenek ilçesinde maden göçüğü yaşandı. Faciada 18 işçi göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. 


* 16 Kasım 2016'da maden göçüğünün adresi bu defa Siirt'in Şirvan ilçesi Maden Köyü oldu. 16 işçinin yaşamını yitirdi. 


* 17 Ekim 2017'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir maden ocağında göçük oluştu. 
7 işçi yaşamını yitirdi. Facianın ardından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olan Enerji Bakanı Berat Albayrak, işletmenin kaçak ve ruhsatsız olduğunu söyledi. 
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Prem 


Özgürlüğü 
Özlem Winkler-Özkan 


Oğuz Atay, Tehlikeli Oyunlar isimli oyununda sanatı şöyle tarif etmiş: 

“Yeter Hikmet! Oyunumuza dönelim.” 
Hikmet'in gözleri parladı: “Dönelim, albayım. Oyunumuzu kanımızla yazalım. Istırabımızı sanatımıza gömelim. Sanat bizim için ekmek parası değil, sanat bizim için bir ustalık meselesi değil, sanat bizim için... sanat bizim için nedir albayım?” 

“Eğer yazabilirsek iyi bir oyun,” diye homurdandı emekli albay Hüsamettin Tambay. 

“..İşte kalem, işte ıstırap albayım (...)” 

Istırabınızla yüzleşmektir sanat. Belki sözlerle anlatılamıyan bir “van Gogh” eseridir sanat. İşte tiyatronun ve temel olarak sanatın o mükemmel imkânlarından biri oyunlar seyretmek, yazmak çizmek ve anlamak. 
Yüzleşmek, rahatsız olduğunuz konulara değinmek, utandığınız veya kızdığınız temaları canlı olarak seyretmek bir cesaret meselesidir seyirci için. Sanat düşünce özgürlüğünü getirirdikten sonra kişisel özgürlük getirir, tüm potansiyelimizi kullanmaya sebep olur. Öyle bir gelecek hayal edebiliyormusunuz? 

Sanatın medeniyetinden uzak duran bir toplum, ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un, “Karanlığın Kudreti” adlı oyununda belirttiği gibidir; “ayağından tutulan kuşun başı da gider”. Sanatsız yaşayan bir toplumun yeteneği, becerisi azaldığı gibi; Pakistan'daki gibi cebri icrasını da yaşamak istemiyorsak artık şu düşünce özgürlüğünü benimsemeliyiz. “Tamam” sloganı o kadar yankı yaptı ki şu aralar... 

Futbolcu Mesut Özil'i, birkaç yıl önce bağıra bağıra yargılayıp, “kanı bozuk, sahte Türk” olarak tanımlayan başkan, bugün onunla reklam fotoğrafları çektiriyor. Artık oda bölüp ayırmanın, kin ve nefretin bir gün mutlaka sona ereceğini, yerçekimi gibi doğanın kaçınılmaz bir gücü olduğunu, anlamıştır. Peki bizim güzel ülkemizin, o güzel insanlarını sonuna kadar sıkı yönetimle kamçılamaya değer mi? Tartışanlar hep ayırır, insanlarımızı böler. 

“Divide et impera” Latince bir ifadedir. Yani böl ve yönet demiş eski Romalılar. Ah şu Romalılar... Bir yönetimin çıkarları için, alt grupların yenilmesi veya kontrol edilmesi için önerilir. Bu, alt grupların ortak düşmana karşı birleşmelerini engelleyerek birbirlerini hedef almalarını sağlar. Bir nefes alalım, beyin hücrelerimizi çalıştıralım. 
Anladıkmı? 

Dünyanın en saygın fizikçisi Albert Einstein; “İki şey sonsuzdur, biri evren, diğeri de insanlığın aptallığı. Fakat birincisinden tam olarak emin değilim.” demiştir. 

Şiddetli tartışmalar seyirciyi meşgul eder, bağlar, katılımı yüksek tutar ve gündemde konu olduğu için yayına devam eder. Sosyal medyada milyonlarca tıklanır ve biz bu oyuna eşlik ederiz. Çünkü bizim sanat anlayışımız televizyondan ve sosyal medyadan ibarettir. 

Televizyon kanalları için en önemlisi “rating”dir. Bu seyirci katılımının hesaplanmasıdır. Eğer yüksek seyirci katılımı elde ediliyorsa, yayına devam edilir. Düşük rating, yayından kaldırılmaya sebep olur. Çoğu televizyon programı Hollanda menşeilidir ve dünyaya oradan açılır. 
Evlilik programları, survivor gibi programlar. Milyonlarca tıklanan youtube kanallarıyla kendimizi avutuyoruz. 
Eğlenmek, fasa fiso olaylara sırıtıp gülmek ve tartışmak bizi yaşadığımız güncel konulardan belki bir müddet kurtarır. 


yaşayamayanlar 


Fakat kaliteli işlere imza atmak istiyorsanız gerçekçi olmanız şart. Hem Almanya'da hem Türkiye'de sanat anlayışıyla iletişim kurmanız en azından çocuklarınız için bir mecburiyettir. Misal Bertolt Brecht “Ahmakça romantik bakmayın” yazılı afişleriyle 1940 yılında dillendirmiş ve yepyeni ve dünyaca ünlü “Epik” denilen sanat dilini ortaya koymuştur. 

Şimdi gençlerimiz eğer günde neredeyse 24 saat cep telefonuyla ilgileniyorsa buna biz önayak olmuşuzdur. 
Sosyal medyadaki arkadaş sayınız gerçek hayattaki arkadaşlarınızdan fazlaysa, bir yerde bir yanlış var demektir. 


Gençliği konu eden dramalara bir bakalım: 

Dünya edebiyatının tartışmasız en önemli klasiklerinden “Faust”, ünlü Alman yazar Johann Wolfgang Goethe'nin bir tiyatro oyunudur. Bu tragedyada bilimin, ilmin, aydınlık bir hayatın peşinde olan Doktor Faust hikâye edilir. Baş karakteri, yaşlı, çelişki içinde, mutsuz ve “Bu bildiklerimle keşke bir daha genç olabilsem. Eğitimli ve bilgili olduğumuzda gençliğimiz yitip gidiyor. Yaşlanınca o kadar bilgi neye yarar?” diye düşünen ümitsiz Faust, şeytanla anlaşma yapar. O yaşlı ve tecrübeli hâliyle tekrar genç olarak hayatına başlar. 

Bilgin kişiliği genç bedeninde sonsuz mutlu olsa da, hayatın kurallarına karşı gelemediğimizi, kişiliğimizin sadece zaman ve tecrübe ile yoğurulduğunu anlatır bu trajedi. 

Otantik, insanca, sınırsız, şaşırtıcı ve bilgilendiren, yüz yıllardır var olan bir mücevherdir sanat. Bu konuyla ilgili ünlü boksör Muhammad Ali'nin sözü geliyor aklıma: “Hayal gücü olmayan insanın, kanatları yoktur”. Kanatsız toplum değiliz elbet, bunu Hamburg, Berlin, Köln... yurt dışında ispat etmenin zamanı gelmiştir artık. 

Bizi akılsız yapan akıllı telefonlarımızı kapatalım ve tiyatroya, müzikale, resim sergilerine gidelim. Gurbette yıllardır yaşamış olduğumuz azınlık sıfatın getirdiği komplekslerden kurtulalım. Almanya'nın geçmişte, bize yaşattığı siyasi noksanlar sebebinden oluşan kurbanlık rolünden kurtulalım. 


Birey, güçlü ve aydın gençler yetiştirmek için düşünce özgürlüğünü kullanmaya başlayalım. 

Türkiyede'ki siyasi veya sosyal konuları Almanya'ya taşımaktan hariç, Almanya'nın güncel konularını tartışalım (sahnelerde. Yurdumuzdan getirdiğimiz sanatçılarla eski günleri anmak, özlem gidermekten sonra, çocuklarımızın geçmişte tıkanıp kalmamaları için, Almanlar'la beraber sanatsal projeler üretelim. Maddiyat için geldiğimiz ülkede çocuklarımıza miras olarak manevi değerler bırakalım. 

Alman'ya yıllardır “Şair ve Düşünür” ülkesi olarak anımsanırken, ikinci dünya savaşından sonra “Hekimler ve Cellatlar” ülkesi olarak yıllardır yargılanmış ve bu lakaptan zor kurtulmuştur. Sonsuz gelişim ve ekonomik güç, maalesef toplumsal sorunları çözemediğini tarihte her seferinde tekrar tekrar ispat etmiştir. Kurban gidiyoruz Neolibarizm diye adlandırılan siyasi akımın öne sürdüğü ekonomik tasarımına, yani modern kapitalizme. 
“İşte kalem, işte ıstırap” misali cesaretlenelim ve burda, Hamburg'da özgürlüğün getirdiği imkânları kullanıp sanat ile hayallerimizi aşabilecek çözümler, dünyalar keşv edelim. Kimler bu şansa sahib ki? 


lü yaşayamayanlara borcumuz olsun! 


14 Haziran 2018 KünceL 


Açlık sınırı 15 yılda 


4 kat arttı 


Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunu açıkladı. Rapora göre Nisan ayında açlık sınırı bin 698 TL, yoksulluk sınırı 5 bin 872 TL oldu 


BISAM, Nisan 2018 dönemi için açlık ve yoksulluk i i i il 

sınırı verilerini açıkladı. Buna göre dört kişilik bir BİRLEŞİK METAL iŞ SENDİKASI ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, gün- SINIF ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 

lük 56,59 TL, aylık bin 698 TL'lik harcama yapması NİSAN 2018 DÖNEMİ 

gerekiyor. Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı 16) AÇLIK SINIRI: 1.698 TL beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 

14.51, yetişkin bir erkeğin 14.98, 10-18 yaş arası $ YOKSULLUK SINIRI: 5.872 TL bir çocuğun 16.05, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 

11.05 TL olarak açıklandı. Sağlıklı beslenmek için aylık yapılması gereken harcama tutarı Dört kişilik bir ailede her ferdin sağlıklı beslenmesi j i i i ij için almasi gereken gidaların maliyeti yaşa ve ürün 

grubuna göre farklılık gösterdi kaydedilen rapor- ML $ 0511 e 4özTL e SA2TL 196TL da, günlük harcamalarda Nisan 2018'de en yük- Besin grubunun toplam Sağlıklı beslenmek için günlük sek maliyet grubunu 15.78 TL ile peynir, çökelek harcamalardaki payı yapılması gereken harcama tutarı (TL) vb. ürünler oluştururken, bu ürünleri et, tavuk ve (58 EtBalık Tavuk (| 1048TL balık 10.48 TL ile takip ediyor. Süt ve yoğurt için menu ii > 

yapılması gereken harcama tutarı 7.35 TL, ekmek () SütPeynir, Yoğurt 213TL için yapılması gereken harcama tutarı ise günlük 

3.56 TL. Katı yağ 2.35 TL'lik, sıvı yağ ise 1.25 TL'lik GP» yanına eği 
masraf yapılması gereken ürün grupları. Sağlıklı bir Kurubaklağil 2421 
beslenme için dört kişilik bir ailenin sebze ve mey- gi 

ve için ayırması gereken bütçe ise 7.10 TL. Yumur- &Ö Meyve/Sebze 710TL taya 0.83, şekere ise 0.62 TL harcama yapılması ZE li PE gerekiyor. 


Araştırmanın sonuçlarına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken aylık harcama tutarı 435 TL olurken, bu rakam yetişkin bir erkek için 449 TL, 10-18 yaş bir çocuk için 482 TL, 


Sıv/Katı Yağ, 360TL 


â 


Z, Makama, Prinç vb. 126TL 
© Şeker/Bal/Pekmez 266TL 


4-6 yaş bir çocuk için 332 TL oldu. Buna göre 4 > Yağlı tohum 155TL kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması 1.698 TL'dir. Aynı v İlin vie hesaplamaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı beslen- Seçilmiş besin grupları için alınması gereken ürün miktarı mek ve insanca yaşayabilmek için yapması gere- i i iy di 
ken asgari harcama tutarı ise aylık 5 bin 872 TL'dir. Sir Yoğurt doom 400m: 4S0mi 3soml 1600 
Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yoksulluk sınırı 559 Peykiçökelek: V20gr vlügr 150gr 10 0g 

a a a 


TL, açlık sınırı 162 TL arttı. e 
Rapora göre; 2003 Nisan ayında 435 TL olan açlık sınırı 15 yılda 3,9 kat artarak 2018 Nisan ayında bin 698 TL'ye ulaştı. ETHA 


EL Tevukösik voogr Toogr Toogr dö Saogr 


www.birlesikmetal org, 
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BİR FİLOSEFİLİN 
DÜNLÜĞÜ - SOKRATES 
Gülbahar Kültür 


Ah koca Sokrates Ah! Sora sora 
Bağdat bulunur derler ama sen gittin belanı buldun. 
Oysa tek amacın mevlanı bulmak, daha doğrusu insanlara ona giden 
Ş yolu göstermekti. Erdemli, bilge bir hayat sürmekti. ,Sormak cevap vermekten daha zordur" diyen Eflatun ne derece haklı, bunu sorgulamak bize düşmez ama senden yüzlerce yıl sonra Horasanlı alim İmam-ı Gazali'ye sormuşlar; “Bilgide bu dereceye nasıl ulaştın?"diye. O da “Bilmediklerimi, çekinmeden sormakla” demiş. Aynı dönemde yaşamış olsaysınız kesin severdiniz birbirinizi. Seni tanıdıktan sonra insan ister istemez tüm çocukların birer Sokrates olarak doğduğunu düşünüyor, çünkü onlar da hep sorarlar. Hem de hiç çekinmeden, en doğal, en saf halleriyle. Henüz kafaları bulandırılmamıştır. Otokontrol, otosansür nedir bilmezler. Akıllarına nasıl eserse. Bir şey ilgilerini çekmeyegörsün, hangi konuda olursa ol-Sun anında yapıştırırlar soruyu: neden? Mantıkla henüz pek fazla işleri olmasa da soruların kıymetini sanırım biz yetişkinlerden daha iyi biliyorlar. 


Sen de hemşerin Thales gibi yazılı bir şey bırakmadın. İyi ki seni pürdikkat dinleyen sevenlerin varmış. Hakkında bildiklerimizi özellikle öğrencin Platon'a borçluyuz. Yoksa neleri bilmediğimizi nereden bilecektik? Dış dünyayı, evreni, doğayı araştırmadan önce kendimizi araştırmamız gerektiğini. Bildiğimizi sandığımız şeyleri sorgulamayı. 
Kendini bilmek demişsin. Hem bilgece hem de bilmece gibi bir söz. Her ne kadar düşünce tembellerinin çoğunlukta olduğu bir dünya da yaşıyor olsak da, hâlâ düşünenlerimiz var. Herkes kendi kapısının önünü süpürse şüphesiz dünya daha temiz olur. Doğruya doğru. Faıez var bu dünyada, bir bilsen. Bir üpü sanıyor, akıllara ziyan. Sen bile sabır taşı olsan çatlardın. 


Senden önce doğayı, dünyayı, insanı araştıranlar tonlarca monolog içeren kitaplar yazmışlar. Romalı meslekdaşın Cicero'nun senin için ,felsefeyi gökten yere indirdi! demiş. 
İnsanlar konuşa konuşa, hayvanlar koklaşa koklaşa anlaşır misali diyalog diye tutturmuşsun. Konuşmak sormayı da içerdiğinden bol bol sormuşsun. Kim olursa olsun, hangi sınıftan olursa olsun, nerede olursa olsun zengin, fakir, genç, yaşlı, güzel, çirkin, zeki, aptal hiç ayırt etmeden yolda kimi görürsen gör onlarla sohbet edip sorularını sormuşsun. Bu yüzden uzaktan senin geldiğini görenler arasında yolunu değiştirenler olurmuş. 
Bazıları seni fanatik bir soru amiri gibi görse de, seni yakından tanıyanlar, seninle bolca vakit geçirenler başka konuşmuş. Sohbetini, sorularını sevenler de çokmuş. Hemen hemen her konuda rahat olduğun gibi giyimkuşam konusunda da rahatmışsın. Kim ne der kaygısı taşımadan aklına estiği gibi gibi giyinirmişsin. Bir nevi Salaş Style. 
Trendler gelir geçer. Bir de gözünün tok olduğu söylenir. 
Malk mülk hiç mi hiç umurunda değilmiş. Dünyanın senin ihtiyaç duymadığın bir şeyle dolu olduğunu söyler, hatta bununla övünürmüşün. Eşin Ksanttipi ile bu konuda bir hayli didişmişiniz. Başka konularda da. Tarihin ağzı torba değilki büzesin. Gerçi özele kaçıyor, pek didiklememek lazım ama sen de kadını çileden çıkarmış, eve ekmek getireceğine felsefe diye diye başının etini yemişin. 
Ortada 3 velet var. Sen sabah akşam kahve köşelerinde, 


çarşıda pazarda iki lafın belini kırmakla meşgulken, evin her şeyiyle o ilgilenirmiş. Arada sigortalarının atması normal, ki sen de eşine hak verirmişin. Boş gezenin boş enler olabilir ama hayatının yarısına i kelimenin tam anlamıyla taştan çıkarmış biri olduğunu dünya alem biliyor. Ama sevmemişsin işte baba mesleği olan kadar olmuş. Ömrü rinde düşünmeye adamışsın, ki bu kararından ötürü hâlâ anılıyorsun. 


Ama gel gö nü sakınmamış olman hayatına mal oldu. Çok düşünen, daha nasıl iyi, erdemli, özgür olabiliriz diye soran insanları iktidar sahipleri bugün de sevmez. Sen çıkıp onların gözlerinin içine baka baka , paranın pulun, iktidarın hiç bir anlamı yok' diyebilmişsin. 
Böylelerinin ayağı ya kaydırılır ya da etkisiz hale getirilmeleri sağlanır. Sen de aslında biliyordun başına gelecekleri. Şaşırmadın fikirleriyle gençlerimizi zehirliyor”, .Kutsal değerlerimizi sorguluyor, Tanrıları inkar ediyor” diye sana iftira attıklarında. 500 hakimin önünde mahkemeye çıkarıldığında yaptığın savunma hâlâ dillere destan. Beni çözmeniz imkansız demi sin ya, haklısın. Ölüm korkusunu birak, neredeyse seni ölüme mahkum etsinler diye epey bir dil dökmüşsün. Ölüm fermanı sana vız gelip tırıs gitmiş. Kurtulabilmek için kimseden merhamet dilenmemişsin. Hapishanedeyken dostların kaçırmak istemiş seni. Kabul etmemişsin. Madem düşüncelerim ülkemin kanunlarına göre cezayı gerektiriyor, çekerim demişsin. Kanunların karşısında boynu kıldan ince olmak bu olsa gerek. Tutarlılık denen bir şey var. Hiç çekinmeden diklemişsin içinde zehir bulunan kaseyi. Anlayan oldu, olmadı ama bu seni hiç ilgilendirmemiş. Giderayak ölümüne üzülenleri teselli ettiğin söylenir. Dostlarına veda edişin bile günümüz diliyle müthiş cool olmuş: ,Hadi herkes yoluna. Ben ölmeye gidiyorum. Siz ise yaşamaya. 
Hangimiz daha şanslıyız, orasını Tanrı Bilir. Respect! 


Biz de kendimizce bir şeyler soruyoruz. Hatta konu ne kadar önemsizse o kadar çok soruyoruz. Icığını cıcığını çıkarıyoruz meselenin. Ama çok ileri gitmiyoruz. Fazla soru sorma, çok konuşma diyen bir felsefenin ürünüyüz. 
Neredeyse doğru soru sormanın yasaklandığı bir zamandayız. Sormadan, sorgulamadan var olmamız isteniyor. Çoğumuz da sormuyor zaten. Edebiyle susuyor. İşlerine gelince millete soralım diyor siyasetçiler. 
Milletten istediklerini alamadıklarında 'bi daha soralım' diyorlar. Sormak bu derece sorunlu. Oysa sormak ayıp değil, sormamak, bilmemek ayıptır babında çok özlü, süslü deyişlerimiz var. Nasıl daha iyi insan olabiliriz diye soranlarımızın sayısı düşük. Katliamlar, savaşlar sürüyor. Eskisinden çok daha şiddetli ve etkili bir şekilde. İki dünya savaşımız oldu. Yer yerinden oynamakla kalmadı, dünyanın yarısı yerle bir oldu. Milyonlarca insan öldü. 
Öldürüldü. Barıştan başka çözüm olmadığını anlayanlar kolları sıvadı ama barış için uğraşanların kafası bile bi dünya bu dünyada. 

Olası yeni bir savaşı önlemek için daha etkili, tahrip gücü daha büyük bombalar yaptı bilim adamlarımız. 
Ne kadar korkunç silahlar icad edersek, barışa o kadar yakın oluruz mantığı ile çalıştılar. Hidrojen bombasının mucidi, babası da bunlardan biriydi. Yalınayak gezmeyi severmişsin ya, bu mantığı anlamaya çalışırken herhalde kendini çırılçıplak sokağa atardın. 


Hayata bir yarışma gibi bakar olduk. Bilemediklerimiz için çok fazla kafa yormuyor, sıradaki soruyu alalım diyoruz. Oysa daha çok, daha derin sormalıyız. Sürekli yanlış yönlendirildiğimizden adres soramaz hale geldik. 
Eskiden hal hatır sorardık. Onu bile bıraktık. 

Sahi, nasılız? İyi miyiz? 


16 Haziran 2018 


ÜNCEL, 


AKP'nin yağma ve talan karnesi 


Nükleer santrallardan termik santrallara, duble yollar ve inşaatlar için kesilen ağaçlardan hedefteki zeytinliklere kadar doğa talan ediliyor. Havası 


temiz 4 kentimiz var, buğdayı 


ile ithal ediyoruz 


BURCU CANSU 

AKP hükümeti iktidarda bulunduğu 
16 yıl boyunca doğa ve kentler üzerinde karar alırken, doğanın yandaş şirketler eliyle yağmalanmasına göz yumdu, yasa ve yönetmeliklerle bunun önü açıldı. 16 yıllık faaliyetlere bir göz atıldığında ciddi anlamda yağma ve talan bilançosu ortaya çıkıyor. Talana ve yağmaya ilişkin bazı veriler şu şekilde: 


Doğal varlıklar, itirazsız ranta açıldı 
- Z 


Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair kanun içinde yer alan Madde 80 ile ülkenin tüm doğal varlıkları itirazsız meta hâline getirildi. 

Şirketler istediği yerde istediği büyüklükte devletin vereceği hibe kredilerle yatırım yapabilecek, vergiden muaf tutulacak hatta 5 yıl boyunca çalıştırdığı işçilerin SGK primlerini ve stopaj vergilerini de devlet ödeyecek. 

Daha önce yasalar ve uluslararası sözleşmelerle korunan 1. Derece Doğal SİT Alanları, 1. Derece Arkeolojik SİT Alanları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Alanları, ekolojik alanlar, önemli doğa alanları, orman alanları, yaylalar, meralar, sulak alanlarda HES, termik santral, nükleer santral, maden ocağı, taşocağı vb. her türlü yatırımın yapılabilmesine olanak tanındı. 80'inci Madde diye anılan yasa ile anayasaya dahi aykırı düzenlemeler yapıldı, sermayenin önü tamamen açıldı, hukuki itiraz yolları kapatıldı. 


Zeytinliklere kıyım 
Türkiye'deki zeytinliklerin sanayileşmeye 


ii, 
EZJY Kömür İÇİN 
ZEYTİNE xwMA e ğin : 
açılmasına neden olacak “Üretim Reform Tasarısı” Meclis Komisyonu'nda kabul edildi. 
Tasarının yasalaşması durumunda zeytinlik alanlarında maden ocağı ve sanayi tesisi yapılabilecek. 
Tarım yok edildi, buğday bile ithal 
Toprak kanunlarında yapılan değişikliklerle verimli tarım alanları imara açıldı. Tarımsal üretim geriledi. On yıllar önce dünyada besin stokları kendine yeten ülkelerden biri iken Türkiye buğday dahi ithal etmeye başladı. 
Dört bir yanda talan 


oğu Karadeniz'de Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon'da toplam 
13 bin 722,53 kilometrekarelik arazi madencilik faaliyetine tahsis edildi. Bu kapsamda 303 
şirkete 1012 ruhsat verildi. 


ize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yapılması planlanan Yeşil Yol projesine ve Artvin'de HES projeleri ile Cerattepe'deki altın madenine karşı direniş sürüyor. Sinop'ta yapılması planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer santralının iptali için mitingler ve eylemler sürüyor. 


masra'ya turizmi, balıkçılığı öldürecek, büyük hava kirliliği yaratacak Avrupa'nın en büyük termik santrallardan birini yapmak için yıllardır girişim var. 


rakya'nın en büyük ili olan Edirne'de, Ergene Nehri sanayi atıkları ve madencilik faaliyetleri nedeniyle kirlendi. Kocaeli'nin Dilovası ve Gebze bölgelerinde, hava kirliliği nedeniyle kanser vakaları arttı. 


ursa'da halkın bütün eylemlerine karşın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı DOSAB Termik Santralı'na izin verildi. 


Künce, 


Haziran 2018 
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» İzmir Bergama'da halkın bütün itirazlarına rağmen altın madeni açıldı. İzmir Aliağa İzdemir Kömürlü Termik Santralı'na ilişkin mahkemenin iptal kararı vermesinin ardından bir kez daha ÇED süreci başlatıldı. 
İzmir'in Karaburun ilçesinde de inşa edilen rüzgar enerjisi santralı için binlerce zeytin ağacı kesildi. 


> Çanakale'de aktif 3 termik santralın yanısıra planlanan santrallardan geri adım atılmasa sayı 15'i geçecek. 


» Manisa'nın Soma ilçesinde Kolin tarafından termik santral uğruna 7 bin zeytin ağacı katledildi. 


» Aydının Didim ilçesi ve Muğla'nın Milas ilçeleri arasında yer alan Bafa Gölü, sanayi atıkları nedeniyle çöp doldu. Efe'de jeotermaller nedeniyle tarımsal araziler tehdit altında. 


» Uşak'ın Eşme ve Ulubey ilçeleri arasında siyanürle altın madenciliği yapılıyor. 


» Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Adana'nın 


Yumurtalık ilçeleri arasındaki İskenderun Körfezi'ne 20 termik santral yapılması planlanıyor. 


» Mersin'in Gülnar ilçesinde mülkiyeti Rus- ya Federasyonu'na ait olan Akkuyu Nükleer Santralı, tüm itirazlara rağmen yapılıyor. 


» Dünya'nın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, çevre kirliliği nedeniyle kirleniyor. 


» Mardin'in Dargeçit sınırlarında yapılan Ilısu Barajı, tarihi Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak. 


> Türkiye'de nefes alınabilir kentler Tunceli, Artvin, Çanakkale Biga ve Adana Doğankent olurken geriye kalan kentler Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınırların üstünde kirli havaya sahip. 05.06.2017 


Cerrattepe'de talan hukuku uyguladılar, yaşlı teyzeleri, köylüleri, o toprakta doğanları isyana sürüklediler, üzdüler, kırıp döktüler. Ülkenin her bir noktasına göz diktiler, her ağaç dolar yeşiliydi onlar için, tüm yeşilleri yardılar, yaktılar, griye boyadılar. 


AKP üniversiteleri 


eyt Hlukusuz 
Geri Dö! 


Hİ 


Ke 


AKP iktidarı tam da 24 Haziran'daki erken seçimlere hazırlanırken üniversitelere müdahale eden kritik bir yasa tasarısıyla ortalığı karıştırdı. 

Aralarında İstanbul Üniversitesi gibi köklü üniversitelerin de bulunduğu 13 akademik kuruluş bölünerek 20 yeni üniversite kuruluyor. 

Eğitim camiası bu planı iktidarın üniversiteleri tamamen kontrol altına alma ve yeni rant alanları açma çabası olarak görüyor. Bu yüzden plana tepki büyük. 

Üniversitelerin bölünmesinin ardından 16 devlet üniversitesi ile dört vakıf üniversitesi kurulması planlanıyor. 

Tasarı bazı üniversiteler için isim değişikliği de öngörüyor. Değişikliklerden biri de Erzincan Üniversitesi'nin adının Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak değiştirilmesi. 

Hocalar, öğrenciler ve sivil toplum örgütleri tasarının bir mantığı olmadığını, tarihi kurumların dağılacağını ve sistemin alt üst olacağını söylüyor. 
Plana karşı çıkanlara göre bölünme büyük bir kadrolaşma ve kalitesizleşme anlamına geliyor. 
Yenilerle birlikte üniversite sayısı 206'yı bulacak. 
Ancak nicelik ve nitelik arasında doğru orantı yok. 
Türkiye'deki üniversiteler dünya çapındaki ilk 500 
sıralamasına giremiyor. 

Protestolardaki konuşmalarda öne çıkarılan bir diğer konu yeni bina, kantin ve ulaşım hizmetleri gibi alanlar için ihale açılarak rant alanı yaratılması. 
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Tahsin Yeşiltepe de kararı “siyasi” olarak niteleyerek birçok fakültede profesör ve doçent olmadığını, bu yüzden eğitimin doktor ve okutmanlar tarafından sağlandığını, hatta bazı yerlerde rektörün aynı zamanda dekan ve bölüm başkanlığını yürüttüğünü; bunların yanı sıra kütüphane, laboratuvar, teçhizat, öğrenci yurdu, yemekhane, kültürel ve sportif tesisler bakımından yetersizlikler olduğunu anlatıyor. ğ N 
Küçükçekmece Gölü kenarındaki İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne ait 2 bin 500 hektarlık bilimsel araştırma çiftliğinin de Toplu Konut İdaresi'ne devredilerek ranta açıldığını hatırlatan Yeşiltepe, Çapa Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin de şehir merkezindeki yerleşkelerine göz dikildiğini kaydediyor. 


18 Haziran 2018 


2015 Haziran seçimleri döneminde başlayan bombalı saldırılar akabinde yaşananlardan ülkeyi yöneten 
Hükümet sorumluluk üstlenmedi. 


Bir canlı yayınına katılan Davutoğlu'na "Ankara'daki saldırı sonrası anket yaptırdınız mı?" sorusu soruldu. . 
Davutoğlu, : ,,Şimdi, anketler geliyor... Öncesinde, beyanname sonrasında anket yaptık. 
Şimdi Ankara'daki terör saldırısı sonrasında anket yaptık ve kamuoyunun nabzını tutuyoruz oylarımızda bir yükseliş trendi var.,, 


"Türkiye'de bulunan canlı bombaların 

isim isim listesi elimizde ancak eylem yapılmadıkça tutuklayamıyoruz." diyen Başbakan Davutoğlu'nun bu sözleri sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada hayretle karşılanmıştır. Başbakanın dediğine göre, onlarca canlı bomba ülkemizde rahatlıkla dolaşmaktadır. 


7 Haziran seçim sonuçlarını da bu katliamlarla cezalandırmaya çalışan bir devlet anlayışının olduğunu söyleyenlerde vardı. 


ani bölgesine 


Sosyalist Gençlik 
Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin basın açıklaması yaptığı sırada intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 34 kişi yaşamını yitirirken 104 kişi de yaralandı.İntihar bombacısının bir IŞID militanı olduğu açıklandı 


28 Haziran 2016 - İstanbul 


Aralık 2011 tarihinde Şırnak'ın Uludere 

ne bağlı Roboski köyü kırsalında TSK'ya ait savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bombardıman sonucu kişinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen, katliam emrini veren ve uygulayanlarla ilgili herhangi bir 


işlem yapılmadı. Açılan soruşturmaların üstü örtülerek 'faili meçhul'ler dosyasına yeni bir dosya daha dahil edildi. 


21 Ağustos 2016 - Gaziantep © 

Beybahçe mahallesinde yapılan bir düğün törenine intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda çoğu çocuk 54 kişi yaşamını yitirirken, 100'e yakın insan yaralandı. Hükümet saldırıyı IŞİD'in düzenlediğini açıkladı. 


Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 52 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi de yaralandı. 


Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline silahlı ve bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Üç saldırgan alana silahlarla ateş açarak girdikten sonra üzerlerindeki intihar yeleğini patlattı. Saldırıda 45 kişi yaşamını yitirirken, 230 kişi de yaralandı.Hükümet, saldırıdan IŞİD'i sorumlu tuttu. 
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3 Mart 2016 tarihinde Ankara Kızılay'da meydana gelen terör saldırısı öncesi ABD Büyükelçiliği, çalışanlarına ve ailelerine Kızılay ve Bahçelievler civarında patlama olacağını duyurarak o bölgelere gidilmemesi konusunda uyarmıştır. 


a 
Zviü AAA AA, 
Kp 


Yine aynı şekilde, 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalama eylemi öncesi Almanya Başkonsolosluğu hizmetlerini durdurmuş, çalışanlarına ve ailelerine Taksim'de dolaşmama uyarısında bulunmuştur. 
Ne yazık ki ABD Büyükelçiliği ve Alman Başkonsolosluğu bu eylemler öncesi olaylarla ilgili istihbarat bilgisine sahip olabilmiş, vatandaşlarını uyarmışlardır, ama İçişleri Bakanlığı istihbarat zafiyeti içerisinde kalarak kendi vatandaşlarını uyarmamış, uyarmadığı gibi eylemin gerçekleşmesini de engelleyememiştir. Bu da istihbarat ve güvenlik konularındaki ihmal noktasına ulaşmış zafiyeti ortaya koymaktadır. Türkiye, vatandaşlarının yapılacak terör eylemlerine ilişkin yaşamsal uyarıları yabancı ülke temsilciliklerinden öğrendiği bir ülke hâline gelmiştir. 


10 Ekim 2015: Ankara'de tren garının önünde meydana gelen saldırı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en kanlı terör saldırısı oldu. Barış Mitingi düzenlemek amacıyla toplanan kalabalığın arasında art arda patlayan iki bomba, 109 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıda 500'den fazla kişi de yaralandı. Bu saldırının sorumlusunun da IŞİD olduğu belirlendi 


12 Ocak 2016 - İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda 
bir turist kafilesinin arasına giren canlı bomba üzerindeki patlayıcıları ateşledi. Suriye vatandaşı olduğu açıklanan saldırgan, ii Alman turistin 
hayatını kaybetmesine neden oldu. Patlamada 16 
kişi de yaralandı. Saldırının IŞİD bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 


5 Haziran 2015 - Diyarbakır N 

Genel seçimlerden iki gün önce İstasyon Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde çöp kutularına bırakılan iki ayrı bombanın patlatılmasıyla bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 400'den fazla kişi de yaralandı.Saldırıyı 


IŞİD'in yaptığı açıklandı. 


19 Mart 2016 - İstanbul 
İstiklal Caddesi'nde günün erken saatlerinde bir intihar bombacısı üzerindeki düzeneği ateşledi. Meydana gelen patlamada, 3'ü İsrail, 1'i İran vatandaşı toplam 4 kişi yaşamını yitirirken, 12'si yabancı uyruklu 37 kişi yaralandı.Hükümet, intihar bombacısının IŞİD bağlantılı olduğunu açıkladı. 


13 Mart 2016 - Ankara 
Kızılay'da bomba yüklü araçla bir saldırı düzenlendi. Bu, başkent Ankara'da 5 ayda meydana gelen 3. 
büyük saldırı oldu. Saldırıda 36 kişi yaşamını yitirirken, 125 kişi de yaralandı.Saldırıyı TAK üstlendi. 


Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybetti. 
Yılbaşında kutlama yapılan yerlere yönelik bombalı, canlı bombalı ya da Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya benzer saldırılar yapılabileceği bilgisi vardı. 


20 Haziran 2018 ÜNÇEL 


FAİLLERİ'BELEİ 


Hrant Dink suikastı, Agos gazetesinin Türkiye Ermenisi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de silahlı saldırgan Ogün Samast tarafından öldürülmesi olayı. Önceden pek çok tehdit almış olan Dink, Agos'un Halaskargazi Caddesindeki binasının önünde başının arkasına ateş edilerek öldürüldü. Olay, Türkiye'de derin devlet ve milliyetçilik olgularını gündeme taşıdı. Gerçek suçlular halen açığa çıkarılmamıştır 


Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'ye 
Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare'nin çatışmalarda gördüğü zarar üzerine yapılan basın açıklaması sırasında bir silahlı saldırgan tarafından ateş açıldı. 
Saat 11.00 sırasında yapılan saldırıda 
Elçi vurularak hayatını kaybetti. Gerçek faalilleri halen açığa çıkarılmamıştır. 
(28 Kasım 2015 ) 


“Annelerin Düşlerini Evlatlarının Mezarlarına Ulaşmak ile Sınırlayan Sisteme Hayır" 


Cumartesi Anneleri /İnsanları, Anneler Gün cesindeki 685. 
oturmalarında “Annelerin düşlerini evlatlarının mezarlarına ulaşmak ile 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SOSYALİST SOL'UN YÜZYILLIK KRİZİ VE SEÇİMLER 


Hasan Oğuz hasanoguz©hotmail.com 


Biliyorsunuz Türkiye'de 24 Haziran seçimleri, sol içinde değişik tartışmalara yol açtı. Boykot diyen azınlık bir çevreyi dışta tutarsak, genellikle seçimlere katılma konusunda ortaklaşıldığını görebiliriz. 
Konumlanışlar ve süreçler biliniyor. 
Sol'un ağırlıklı parçası seçimlere HDP bayrağı altında katılıyor. HDP dışında kalanların bir kesimi ise ulusalcı-kemalist sol. Bunlar ya bağımsız blok ile seçimlere katılacaklar ya da CHP'yi desteklemek biçiminde olacak. 

Durumun en vehameti sosyalist solun içler acısı hali. 
Sosyalist sol, ne yazık ki kendi ideolojik-sınıfsal kimliği ve bağımsız duruşuyla bir cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramamıştır. Bu bir yüz kızartıcı haldir. Bu durum Türkiye Sosyalist Haraketi'ne yakışmayacak somut bir gerçek olarak yazılacak tarih sayfalarına. Yüz bin imza bile toplayamayan ve bağımsız sınıf kimliğiyle seçimlere katılamayan solun durumu tek kelimeyle söyleyecek olursak kanatları yolunmuş topal ördeği andırmaktadır. 

Kuşkusuz sosyalist solun krizini, salt 24 Haziran seçimleri bağlamıyla ele alamayız. 24 Haziran seçimlerinde ortaya çıkan basiretsizlik, sadece işin görünen pratik bir sonucudur. 24 Haziran seçimleri vesilesiyle solun krizini masa- ya yatırmanın zamanın geldiğini düşünüyorum. Gerçekte Sosyalist Sol'un krizinin hem ulusal hem de uluslararası nedenlere dayanan daha derin boyutları olduğunu biliyorum. Buna Sosyalist Sol'un yüzyıllık bunalımı da diyebiliriz. 
Daha önce bunun kapsamlı bir analizinin yapılmasının gerekli olduğunu yazmıştım. Zaman zaman değinme fırsatım da olmuştu. Yine de çok özet bir şekilde bazı noktalar üzerinde duracağım. 


Yeniden somut duruma gelirsek; HDP'den sosyalistlerin aday olmaları sosyalizmin temsil edildiği anlamına gelmez. Dahası sosyalistlerin bir kısmının HDP çatısı altında seçimlere katılması, Türkiye'de sosyalist haraketin kendi öznesi, kendi ideolojik ve politik argümanları ve kendi sınıf konumuyla, kısacası bağımsız kimliğiyle sahneye çıkması anlamına gelmez. Nihayet kabul edelim veya etmeyelim sırtını Kürt siyasi haraketine dayayan ve demokratik bir Kürt partisi olan HDP'ye, bir kısım Türkiye sosyalistlerinin iltihak etmesi, haydi daha iyi bir tanımla belirtelim, içinde bazı sosyalist akımlarının olması, o haraketi ve o partiyi sosyalist yapmaz. Bu durum sosyalistlerin seçimde temsiliyeti anlamına da gelmez. Yani ısrarla yeniden belirtelim ki; sosyalistler HDP içinde bağımsız kimlikleriyle var olsalar bile bunun sosyalizmi temsil etmeleri anlamına gelmediği açıktır. Yani şunu demek istiyorum; böyle bir varoluş, Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halklarının temsiliyeti olarak sunulamaz. Olsa olsa bu seçimlerde sosyalizm, kendi kimliği ve örgütlülüğü ile seçimlere katılamadığı anlamına gelir. 


Uzun ve orta vadede bu durum üç noktada olumsuz sonuca yol açar; 

1. Bağımsız bir sınıf aidiyatına dayanmayan ve kendi varlığını bir başka demokratik partinin varlığına bağlayan her örgütlenme, ister istemez işçi sınıfı ve emekçi halkın temsil gücünü gerçekleştiremez. Kendi varoluşunu başka bir varoluş içinde tanımlar ki, bu tümden bağımsızlığını yitirdiği anlamına gelir. Çünkü işçi sınıfı ve onun örgütlü gücü, mutlak surette diğer sınıflardan, isterse diğer ezilen etnik topluluklar olsun, onların tümünden bağımsız olmak zorundadır. Onlara demokrasi mücadelesinde destek vermesi çok farklı bir tartışma konusudur. Mesele bu değildir. 
İttifak sorunu ayrı bir sorundur. İttifakların yapılması ile bunu asla karıştırmamak gerekiyor. Bağımsızlık kavramının özellikle altını çiziyorum. Bu husus gerek Marx'da gerek- 


ının tüm 


se Lenin'de çok özel olarak ele alınmış ve vurgulanmıştır. 
Sadece bunun temel bir mesele olduğunu hatırlatıyorum. 
Bağımsız sınıf kimliğini yitirmek ciddi düzeyde hem bir krizi gösterir hem de ideolojik bir likidasyon sürecini...bu zaman içinde örgüt likidasyonuna kadar uzanır. 

2. HDP içinde yer alan sosyalist yapılar, seçimlere katılmayı adeta amaç edinmişlerdir. Bunu politik bir duruş olarak algılıyorlar. Nedense TBMM'de vekil olmayı çok sevdiler. 
"Büyük Ahır' denilen meclisin, işçi sınıfı ve emekçi halk nezdinde gerçek sınıf işlevini göstermek, karşı devrimci rolünü açığa çıkarmak, propoganda ve ajitasyonlarını bu yönde yapmak yerine, HDP'li sol, adeta Meclise aşık bir ruh halini yansıtmaya başladı. Tabii eskinin sol dönekleri şimdinin ise sözde Alevi önderleri de bu yolda eksik kalmadılar. Diyelim ki haklı olarak HDP, TBMM'de bulunmak istiyor. (Burada hemen bir parantez açalım; uzun süredir mecliste olan, başkan ve vekilleri ile onbinlerce taraftar ve üyeleri içeri atılan, Belediyeleri ellerinden alınan HDP, hala neden TBMM de bulunmakta ısrar eder anlamış değilim. 
Deneyler göstermiştir ki parlamento içi muhalefetin en ileri mücadesini HDP vermiştir. Sonucu yaşanan olaylarla sabittir. Yani HDP tümüyle işlevsiz ve eli kolu bağlı bir partiye dönüştürüldü TBMM içinde. Peki ama yeni parlamentoda bundan daha ileri ne gibi bir işlev görecektir? Ama bunu başka bir tartışmaya bırakalım.) O zaman sosyalistlere düşen görev, HDP yönetiminden vekillik için aday yarışına girmek değil, adaylar konusunda son derece mütavazi olmak belki de hiç istememektir. Buradan anlaşılıyor ki HDP içi sol, gözlerini ve kulaklarını TBMM'ne dikmiştir. Vallahi bir zamanlar devleti ve onun önemli bir temsil gücü olan organlarını tasfiye etmek isteyen sola bugün ne oldu da onun aşığı haline geldi? Anlamak zor. Tabii bu noktadan sonra, 'biz parlamentoyu amaç değil, onu araç olarak kullanmak istiyoruz' diyeceklerini biliyorum. Tek bir cevabım var; haydi be, çocuk mu kandırıyorsunuz? Kuşkusuz s0syalist devrim hedefinden kopanların gittikleri yerin düzen çukuru olduğunu, parlamenterizm avanaklığının sınırı olmadığını, olmayacağını biliyoruz, hatırlatıyoruz. 

3. Yıllar önce 'HDP ve Tasfiyecilik' adiyla üç ayrı yazı yazmıştım. Şimdi yeni olan birşey yok. O zamanlar süreç çok daha yeniydi. Yazımın konusunu anlamak da bu bakımdan zordu belki. Yenilik ise bu analizin yaşanan süreçte pratik sonuçları oldu. Çünkü artan oranda ve derinleşerek gelişen tasfiyeciliğin sonuçları görülmeye başlandı. Evet, bu konumlanıştan ne Türkiye işçi sınıfı için temsiliyet gücü olan devrimci komünist bir örgütlenme çıktı ne de ciddi düzeyde demokratik mücadeleye somut bir katkı... çünkü biliyoruz ki sosyalist politik harakete bağlanamamış demokratik bir haraket, kadük olarak demokrasi mücadelesine bir katkı sağlamış olsa bile, o demokratik haraket, burjuva demokrasi sınırlarınını aşamaz ve daha ileriye gidemezdi. Bu sınırı Kürt Haraketi böyle kabul edebilir ve bunu bizler anlayışla da karşılayabiliriz. 
Ya sosyalistler? Hatta biz sosyalistler için de burjuva demokrasiyi kazanmak ileri bir adım olabilir. Ama komünist bir partinin savaşımı, demokratik kazanımları bir üst evreye taşıyarak politik bir sınıf ve halk haraket yaratmak değil midir? Yani sınıf hegemonyasını inşa etmek buradan haraketle mümkün ve olanaklı olabilir mi? HDP'nin böyle bir hedefi olmayabilir. Omaz da zaten. HDP'ye destek vermek ayrı, onun içinde erimek ayrı. Sorun bu. Bu kaçınılmaz olarak sosyalist haraketi hem içten hem dıştan erozyona uğratmaktadır, uğratacaktır. Bu bir tasfiye sürecidir ve uzun vade de sosyalist sol kendi ayağına sıkacağı anlamına gelmektedir. 

Sosyalizmin yüzyıllık krizinin aşılması kimilerine göre zor görünse de, hatta umutsuz bir şekilde düzen sınırlarına çekilse de, bunun böyle devam etmeyeceğini, etmemesi gerektiğini biliyoruz. Amacımız krizin çözümünü yakınlaştırmaksa parlamenterizm avanaklığının tezahürü olan TBBM'de olmak değil, işyerlerinde, üretim merkezlerinde ve sokaklarda devrimci sınıf haraketini örgütlemektir. 
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Son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu devletin izniyle evlendirilirken, son 6 yılda 
142 bin 298 çocuk dini nikahla evlendirilmesi sonucu doğum yaptı. 


TÜİK verilerine göre, 2011-2016 yılları 


arasında 232 bin 313 çocuk evlendirildi. 


2002'den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaparken 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı ise 15 bin 937 oldu. 


Türkiye, dünyada çocuk yaşta evliliklerin- de ilk onda yerini korurken, kız çocukların evlilik yaşı da 12'ye düştü. Çocuk istismarı vakaları yüzde 700 artarken, istismar edenlerin sadece yüzde 5'inin ortaya çıktığı görüldü. Adalet Bakanlığı verilerine göre yılda ortalama 17 bin çocuk istismarı davası açılırken, bunlardan yüzde 45'i mahkumiyetle sonuçlanıyor. 


232 bin 313 çocuk zorla evlendirildi 


Yüksel Direnişi ve Açlık Grevi 


ei. Selçuk Üniversitesi'nde araştırma görev- 
e ei Ka i ; YE gi lisi iken açığa alınan Nuriye Gülmen, 9 
rim - Wire ka) Kasım günü saat 12:30'da Ankara Yük-İŞ GÜVENCEMİZE sel Caddesi'nde bulunan Insan Hakları Anıtı önünde yaptığı basın açıklaması ile “Kendisi ve binlerce devrimci demokrat kamu emekçisi adına oturma eylemine başladığını ilan” etti. 
Oturma eylemine saldıran polis, Gülmen ile beraber kendisine destek verenleri gözaltına aldı. 
Böylelikle Nuriye Gülmen ile başlayan, ardından Semih Özakça, Acun Karadağ, 
Veli Saçılık, Esra Özakça'nın katılımı ile gündemde yerini alan oturma eyleminden açlık grevine evrilen *İşimi geri istiyorum” eylemi başlamış oldu. 
324. gününde açlık grevi eylemini sonlandıran Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işe dönüş talebinin OHAL İnceleme Komisyonu tarafından reddedilmesi üzerine açlık grevi sonlandırıldı. 


Nüfus yüzde 23, işsizlik yüzde 421 arttı 


AKP'nin iktidarda olduğu 16 yılda Türkiye nüfusu yüzde 23 arttı. İş bekleyenler dörde katlandı. İŞKUR aracılığıyla iş arayanların sayısı 2.5 milyon kişiye fırladı. 

AKP iktidarının yeni istihdam yaratma karnesi zayıfla dolu. Her yıl sağladığı ekonomik büyüme ile övünen iktidar işsizin derdine deva olamadı. AKP'nin iktidara geldiği 2002'de 
devletten iş bekleyen kişi sayısı 464 bin iken bu sayı Şubat 2018 itibarıyla yüzde 421 
artışla 2 milyon 418 bine yükseldi. Arada geçen sürede Türkiye nüfusu ise yüzde 23 
artışla 65 milyondan 80 milyona çıktı. 
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Çiftçiler AKP döneminde battı! 


AKP iktidarı döneminde özelleştirmeler ve dışa bağımlılık ile çökertilen tarımın günümüzdeki halinin içler acısı bir duruma geldiği biliniyor. 
Artık tohum, gübre ve tarım ürünlerini dışarıdan satın alan ülkemizde çiftçiler de 


kan ağlıyor. 


ÇİFTÇİ BANKALARA 
BORÇLANDIRILDI 


2007'den bu yana 10.5 yılda devletin çiftçiye yasal destek hakkı 171.5 milyar lirayı bulması gerekirken, bu rakam 84 milyar lirada kaldı. Çiftçiye verilen finansal destek 87.5 milyar lira eksik yapıldı. 
Bu yıl da çiftçi, devletten yasa ile alması gereken 
26 milyar lira desteğin, 12.8 milyar lirasını alabildi. 
Bununla beraber 2017 başında kullandırılan tarım kredileri de 89 milyar 703 milyon liraya çıktı. Birçok çiftçinin tarımsal üretimi terk ederek köyden kente göç etmek durumunda kaldı 


DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR ülkenin tarımda dışa bağımlılığı da giderek artıyor. 
“Çiftçinin kullandığı girdi fiyatları sürekli artıyor, destekleme alımları yapılamıyor. Devlet neredeyse tüm tarım piyasalarından çekilmiş, yerini özel sektöre bırakmış. Birçok özel sektör de küresel sermayenin güdümüne girmiştir. Girdi fiyatlarındaki sürekli artışlar, maliyetlerin sürekli artmasına yurtiçi fiyatların dünya fiyatları ile karşılaştırıldığında yüksek olmasına neden oluyor. AKP hükümeti de bunu fırsat bilerek “et pahalı, ithal edelim”, “buğday pahalı, ithal edelim” gibi politikalar uygulayarak, birçok ürünün ithalatına yol açıyor ve bu ithalatı yandaşlarına yaptırarak yolsuzluğun ve usulsüzlüğün de önü açılıyor” dedi. 


Gıda Piyasası Kimin 
Denetiminde? 


Kapitalist ülkelerde gıda piyasası çok az sayıda gıda tekelinin denetiminde. Türkiye'de de gıda sanayisinde şirket birleşmeleri ve satın almalarla birlikte yabancılaşma ve tekelleşme egemen bir durum aldı. 
-Süt ürünleri piyasasını yedi büyük şirket denetliyor. Sektörde Pınar, Ülker ve Danone en büyükleri. 
Daha sonra SEK, Yörsan ve Dimes geliyor. 

-Sıvı yağlarda baş aktör, Suudi Savola Group. Yağ sanayinde kurulu kapasitenin 9b 65'i, pazarın Ye 80'i yabancıların elinde. Ayçiçeği pazarının Ye 40'ı ise Suudi Savola Group'a geçmiş bulunuyor. 

-Bira pazarının hemen tümü yabancıların. Pazarın dörtte üçü, Efes Pilsen ve geriye kalan ise İsrail firmasının. Pazarın hacmi 2 milyar dolar civarında. 
-Margarinin yüzde 90'ına yakını üç büyük şirketin denetiminde. Bunlar, Ünilever, Ülker ve Marmara Gıda'ya ait firmalar. 

Bugün, gıda perakendeciliğinin dört büyük yabancı tekelin, başta Fransız, Alman ve İngiliz kökenli firmaların (Carrefoursa, Migros, Metro, Tesco gibi) denetimine girdiği biliniyor. 


Hayvancılık çöktü 


Türkiye, m. “ithalattan kurtulmak” için ithalat yaptıkça daha çok dışa bağımlı hale geliyor. 
Damızlık düve,besilik dana, kasaplık sığır, karkas et, koyun,kuzu,keçi,yem, saman,aşı,ilaç ve daha bir çok ürün ithal ediliyor. 


rkiye ilk defa AKP döneminde f kurbanlık hayvan ithal etmiştir 


Canlı 340 arttı 
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 
yılında 603 milyon 821 bin dolar olan canlı hayvan ithalatı yüzde 100 artışla 2017'de 1 milyon 212 bin dolara yükseldi. Bu yılın ilk 2 aylık döneminde ise çok daha büyük artış var. Ocak-Şubat döneminde 2017'de 75 milyon 618 bin dolar olan canlı hayvan ithalatı, 2018'in aynı döneminde 258 milyon 43 bin dolar olarak gerçekleşti. Canlı hayvan ithalatı ilk iki ayda geçen yıla göre yüzde 340 oranında arttı. 


yisı AKP 


- 50 milyonolan iktidarında 22 milyonlara inerken, 
bir milyon olan manda Sayısı ise 80 
binlere düşmüş 
- 2008'de sıfı 


kasaplık canlı ber dolar 


Tarım ve mera alanları daralırken, çiftçi sayısı azalıyor Saman fiyatı yüzde 64.6 arttı 
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15 vekil, 68 belediye başkanı tutuklu. 94 BDP'li bele: 
10 ayda 328 fezleke hazırlandı. Binlerce HDP yönetici, 


Başkanları tutuklu. 


HDP'de vekilliği d 
HDP'nin vekilliği dü; 


eye kayyım atandı, üye ve eski Eş Genal 


ülen siyasetçilerin sayısı 9'a yükseldi. 
ülen milletvekillerinin tamamı şöyle: Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal 


Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca, Leyla Zana, Ferhat Encü, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan. 
Ayrıca partinin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ile Abdullah Zeydan, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü, İdris Baluken ve Burcu Çelik de cezaevinde 


tutuluyor. 


NEDEN OYLAR HDP'YE 


Tek parti çoğunluğuna dayanan bir parlamenter yapının yarattığı çıkmazları aşarak güçlü ve çoğulcu bir parlamenter sistem için, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının parlamentoya görüş ve öneri sunacakları Toplumsal Mutabakat Platformları için. 

Farklı kimliklere, kültürlere, dillere, inançlara hem eşit yurttaşlık hukukuna hem de kendi kimlik ve özgünlüklerine uygun yaşam alanları anayasal güvence altına alınması, özgürlükçü laikliğin, çoğulculuğun, kuvvetler ayrımının merkeze alındığı çok dilli, çok inançlı ve eşit yurttaşlık temelli demokratik anayasa için, dövizle askerlik yaparak üzerimizden rant elde edilmesini istemedigimiz için, vicdani red hakkımızın tanınması için, kısaca barış içinde demokratik bir ülke için OYLAR HDP'YE diyoruz. 


Sadece BEN diyen bir rejime karşı ÖZGÜR VE OR-TAK YAŞAM İÇİN, siyasette, bürokraside, yargıda, toplumda ve demokratik mücadele alanında bir OLAĞANLAŞMA süreci için, Bizler, kimliğini, 
inancını, fikirlerini özgürce ifade edemeyenler, 24 
Haziran seçimlerinde tüm bunları değiştirebilmenin zeminini için, OHAL ve OHAL'den kaynaklanan ve KHK'lerle doğan zararların telafisi, halkın seçme hakkı ve iradesinin gaspına dayanan kayyum uygulamasının sonlandırılması için OYLAR HDP'YE diyoruz. 


YÖK'ü kaldırarak üniversitelerin akademik, bilimsel ve yönetsel özerkliğini güvence altına almak için. rektörleri cumhurbaşkanının değil, üniversite bileşenlerinin seçebilmesi için, evrensel hukuk ve insan hakları anlayışıyla güvence altına alınmış kuvvetler ayrılığıninin yeniden inşası için, güçlünün değil haklının korunduğu, herkesin eşit olduğu hızlı, tarafsız ve bağımsız bir adalet sistemi için OYLAR HDP'YE diyoruz. 

Kadınların oObedenine, yaşam tarzlarına ve değerlerine (| saldırılmasının oOönüne (geçmek, kadınların eşit katılımına dayanan ve eşit temsiliyetini güvence altına alan yasal düzenleme için, Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturan çocukların 


hakları, çocuğun gelişimine uygun, anadilde, bilimsel ve insan haklarına dayalı bir eğitim sistemi için, çocukların istismarında önleyici politikalar ve cinsiyet eşitliğini güçlendirerek, cinsel istismarların engellenmesi için OYLAR HDP'YE diyoruz. 


Halklarımızın huzura, güvene, refaha kavuşmasının yegâne yolu Kürt sorununda kalıcı barışı sağlamaktır. Kürt sorununun çözümü demokrasi ile ilgili sorunların 'ümüdür. Kürtlerin sorunlarının barışçıl çözümünü, dağların da cezaevlerinin de boşalmasını ve anaların gözyaşlarının dinmesini için, tarihte farklı halklara ve inançlara karşı yapılan soykırım ve katliamlara yüzleşip barış içinde yaşam için, farklı dillerini bir tehdit olarak değil bir zenginlik olarak gören, herkesin inancı, kültürü ve dünya görüşü çerçevesinde özgürce yaşabilmesi için OYLAR HDP'YE diyoruz. 


Halkın haber alma hakkının önündeki tüm engellerin ve düşünce, ifade, basın, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırılması için OYLAR HDP'YE diyoruz. 


Doğayı ve toplumu tehdit eden her türlü yapı ve inşaların ve sermayenin çıkarı için yapılan baraj, HES, termik, nükleer vb. projelere, ekolojik yıkıma yol açan maden işletmeciliğine, endüstriyel atık ve kirlilik sonucunda yaşam alanlarının tahribine yol açan uygulamaların sonu için, yerel halkın kendi yaşam alanlarındaki her türlü proje hakkında kendi kararverebilmesi için OYLAR HDP'YE diyoruz. 


Bizler dünyanin neresinde yalşiyor olursak olalım, anti demokratik, düşmanlaştırıcı politika ve politikacaları değiştirebilecek güce sahibiz, çünkü BİZ halklarız. Kimliklerimizle, inançlarımızla, dillerimizle, kültürlerimizle, BİZ'ler bu ülkeyiz. 
BIZ"ler, ülkenin geleceğine inananlar; kaynakların, umutların, çabaların ve farklılıkların tek adamlığın hırslarına heba edilmesini engellelemek için OYLAR HDP'YE diyoruz. 


Mutlaka kazanacağız, BİZ kazanacağız! OYLAR DEMİRTAŞ'A, OYLAR HDP'YE! 


HDP HH Seçim Koordinasyonu 
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Irkçılık, NSU ve AfD 


Ayşe Demir 


Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu Sözcüsü 


Nasyonal Sosyalist Yeraltı 
© (NSU) ırkçı terör örgütünün 
“ İşlediği cinayetler, bombalı 
| © saldırılar ve diğer suçlar 
" Kasım 2011 de rastlantı sonucu gün ışığına çıkınca toplumun büyük bir kesimi — 

| buna siyasetçiler ve medya 
mensupları da dahil - *şoke” 
olmuştu. Bizler de şaşkınlık içindeydik, çünkü nerdeyse 10 yıl boyunca rahat bir şekilde bombalı saldırı düzenleyebilmişler ve en az 10 kişiyi katledebilmişlerdi. Ama 'şoke' olmamıştık. Medya” da “döner cinayetleri” olarak yer verilen cinayetlerin arkasında ırkçı motiflerin olduğunu uzun zamandır tahmin ediyorduk, bunu dile de getirdik ama şüphelerimiz ciddiye alınmadı. Tahmin ediyorduk, çünkü yıllardır siyasetçilerin sağ popülist söylemlerine yer veriliyor ve bu düşünce gittikçe toplumda destek buluyordu. Bu “destek” sonucunda ırkçı söylemleri ile tanınan müslüman, göçmen ve mülteci düşmanı sağcı parti Almanya için Alternatif (AfD) hem nerdeyse tüm eyalet parlamentolarına hem de Federal Parlamento'ya girmeyi başardı. 
Irkçılığın giderek toplumun geniş kesimlerine de yayılması ve parlamentolarda yer alması ile birlikte ırkçı saldırılarda da büyük artış oldu. Her gün sözüm ona "Alman normlarına” uymadıkları gerekçesi ile insanlara ve konutlarına saldırılmaktadır. 
Buna şaşırmamak gerekir, çünkü belirttiğim gibi sağpopülist ve ırkçı söylemlere izin verilmesi bu ırkçı saldırıların zeminini oluşturuyor. Korkutucu olan, bu ırkçı saldırlar toplumun büyük kısmı tarafından artık gündelik hayatın bir parçasi olarak algılandığı için yeterince tepki görmüyor. 


AfD niyetini açıkça ortaya koydu 

AFD partisi de güç alarak gittikçe keskinleşen söylemleri ile niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Buna rağmen hala bu söylemler tehlikleli değilmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Tehlikeli görmemek ya da önemsememek öyle bir noktaya geldi kiartık, II. Dünya Savaşı'na katılan Alman askelerine 'kahraman" demek, Yahudi soykırımını inkar etmek, müslüman mültecileri toplu tecavüzcü ilan etmek, Türkiye kökenli insanları “deve sürücü" olarak adlandırmak ve bunun gibi söylemler yaptırımsız kalıyor. 


AFD'liler bu söylemleri protestolardan sonra kısmen geri alıyor, ama tehlikeli olan, tabuların artık yıkılmış olması ve bu söylemlerinin kamuoyunda yer alabilmiş olmasıdır. AfD'nin strajesi insanları bu şekilde bu söylemlere alıştırmaktır zaten. 


Öte etinin 


yandan AfD gündemini 


artık oAlmanya belirlemeye 


siyasbaşladı. 


Nasıl mı? Demokratik parti temsilcileri seçim zamanlarında AfD seçmenini kazanacakları yanılgısından yola çıkarak AfD'ye benzer söylemleri üstleniyorlar ve seçimler sonrasında hala buna devam ediyorlar. AfD seçmeni için bunun kendi partisini seçmesi gerektiği konusunda bir ispat olduğunu bir türlü kavrayamıyorlar. AfD seçmeni, “diğer partiler de bunu söylediğine göre demek ki AfD partisi doğruyu söylüyor” düşüncesinden yola çıkarak 'orjinalini" seçmeyi ve desteklemeyi tercih edeceklerdir doğal olarak. 
Ayrıca demokratik partilerin birçok temsilcileri de aynen AfD gibi mülteci politikası üzerinden tüm politikalarınıyürütüyorlar. Yeni'MemleketBakanlığı” ya da "İslam Almanya'ya ait değil” ifadesi de bunun göstergesi. İşsizlik, emeklilik, eğitim, vs. gibi sorunların gündemi belirlemesi gerekirken, mülteci sayısında azalma olmasına rağmen ve onlarla alakası olmadığı halde tüm sorunların mültecilerinden kaynaklandığı yalanı ısrarla tekrar ediliyor. 


Toplum'daki yanısıması . 

Birdebununtoplumdaki yansımasına bakalım. Öze-Ilikle göçmen kökenlilerde tüm bu gelişmelerden ve NSU cinayetlerinden dolayı topluma ve politika- ya oluşan güvensizlik de artmakta. NSU cinayetleri aydıntılacağına aksine geçen süreç içerisinde özellikle devlet kurumlarının NSU ile bağlantıları konusunda daha da fazla soru işaretleri oluşmaya başladı. Tüm bu ırkçı cinayetlerinin ısrarlı bir şekilde üç kişiye indirgeme çabaları, NSU bağlantılı dosyalarının imha edilmesi, imha skandalının aydınlatılmamış olması, önemli şahitlerin şüpheli ölümleri, NSU üyelerinin bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurdukları ortaya çıkmasına rağmen onların tanıklıklığına izin verilmemesi, meclislerde kurulan araştırma komisyonlarına ve Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde yakında bitecek davaya dosyaların eksik ulaştırılması, Hessen Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın NSU ile ilgili önemli bir rapor için 120 yıl gizlilik kararı almasi ve bunun gibi durumlar bu güvensizliği pekiştirmektedir Bu durumda sadece ve sadece cinayetlerin eksiksiz bir şekilde aydınlatılması devlet kurumlarına olan güveni tekrar sağlar. Ayrıca toplumda ve kurumlardaki ırkçı ve düşmanca tutumlarla toplumsal ve siyasal hesaplaşma gerekmektedir. Ve en önemlisi sağ popülist ve ırkçı söylem- 


lerinin durdurulması ve kınanması gerekiyor. 
Tüm bu gelişmeler karşısında, bizler burada değişik kültürel ve etnik kökenden olan (o kimliklerimizle (o barışcıl (oObir (şekilde yaşamanın mücadelesini vermek zorundayız. 
Sivil toplum kuruluşlarının da başlıca göre- 


vi, Almanya'da artan ırkçılığa karşı kararlı bir şekilde mücadele etmek, bu sorunun gündemde kalmasını sağlamak ve tüm ırkçı saldırıların ve cinayetlerin aydınlatılmasını her türlü platformda bıkıp usanmadan talep etmektir. 
Irkçılığakarşıaktifmücadeleyekitlelerikazanmamız gerekiyor. o Bunu başaramazsak Almanya'da bizleri çok daha zor günler beklemektedir... 
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GAZETECİLİK 
SUÇ DEĞİLDİR 


Türkiye'de medya özgürlüğü üzerindeki baskılar 


Temmuz 2016'dan bu yana en az 

156 medya organı kanun hükmünde 
kararnamelerle kapatıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) verilerine göre yaklaşık:2.500 gazeteci ve medya çalışanı bu nedenle işini kaybetti. Dahası, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü 778 gazetecinin basın kartını iptal etti 


Yüzlerce sivil toplum örgütü kapatıldı. 
e Aralarında öğretmenler, akademisyenler, polis memurları, hakimler, savcılar ve ordu personelinin de AKP'nin iktidabulunduğu 100.000'den fazla ra geldiği 2003 
kamu görevlisi işlerinden atıldı. yılından bu yana * Tutuklu yargılananan 7 bin 588'kişiye £ 47.000'den fazla kişinin düşüncelerini ifade haklarına, müvekkil- ettiği gerekçesiyle avukat mahremiyeti 23 bin 98 yıl hapis olmaksızın avukata erişim cezası verildi. 
gibi uygulamalarla, ağır sınırlamalar getirildi. NET < 
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AKP ve Medyası - Basın 


Ozgürlüğü 
AKP'li yıllar basın özgürlüğü açısından karanlık yollar olarak anılacak 


Uzayıpigidenibimçamunmgibikyalanisoylüyornla'r | 


Ekranlarından, gazetelerinden, saraylarından, *külliyelerinin” kürsülerinden bağıra çağıra yalan söylüyorlar. 
Zorla ellerinde tuttukları iktidarı kaybetmekten korkuyorlar. Korkularından daha büyük korkular salmak istiyorlar. Nefret dolu yüzleriyle, gaz, mermi ve bombalarıyla herkese haddini bildireceklerini söylüyorlar. En soysuz eylemlerini, siyasetin en soysuz ve en bilindik araçlarıyla meşrulaştırmayı amaçlıyorlar. Gasp ettikleri siyasal iktidarı muhafaza etmek için milyonlarca insanın hayatını ölümle sınıyorlar. 
Yıldırırejimi, kelimenin gerçek anlamıyla sokaklarda kol geziyor. 


Tek merkezden yönetilen havuz medyasından bir örnek: 
7 Gazete'de aynı başlık 


Son bir yılda çıkartılan kanun hükmünde kararnameler ile yüzlerce basın-yayın organı ya kapatıldı veya el konuldu, binlerce basın çalışanı işsiz bırakıldı. 


Uluslararası insan hakları kuruluşu Freedom House'un 199 ülkenin basın özgürlüğünü incelediği raporunda, Türkiye'nin 163'üncü sırada yer aldı. 

Raporda, basın özgürlüğü açısından Türkiye, “özgür olmayan' ülkeler arasında yer alıyor. 
Gazeteciler, muhabirler, köşe yazarları, editörler, grafikerler ve matbaa emekçileri dahi iktidarın baskı ve tehditlerini iliklerine kadar hissetmektedir. Sansür ve otosansürün olağanlaştığı AKP'li yıllar basın özgürlüğü açısından karanlık yıllar olarak anılacaktır. 


Gazetecilere ve medya kuruluşlarına yönelik baskılar, açılan davalar ve verilen cezalarla devam ediyor 


Basın açıklaması yapan akademisyenler de 'terör propagandası'ndan yargılanıyor. Terör tanımının genişliği her alana yayılıyor. İnsanlar terör yasalarıyla soruşturmaya maruz kalıyorlar. 'Teröristlikle, terör eyleminde bulunmak' ile suçlanıyorlar 
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Man Adası ve Erdoğanlar 


Konuyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun iddiaları özetle şöyle: 


Birleşik krallığa bağlı içişlerinde bağımsız Man Adası devletinde 1 Sterlin'e kurulmuş bir şirkete Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen, kardeşi Mustafa Erdoğan, dünürü Osman Ketenci, eski kalem mü- 


dürü Mustafa Gündoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın milyonlarca dolar tutarında para gönderdi. Bu para hareketlerine swift 


Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Man Adasına transfer edilen paraların belgelerini göstermesi sonrası yaptığı açıklamalarda “yurtdışına para gönderilmediği”, “belgelerin sahte olduğu”, “şirket satışı nedeniyle para geldiği”, “Kılıçdaroğlu'nun tongaya düştüğü, 'surat derisinin kalın olduğu” gibi farklı yanıtlar verdi. 
29 Kasım günü HDP'li Kerestecioğlu, CHP liderinin açıkladığı Cumhurbaşkanının yakınlarının Man Adası ilişkisinin araştırılması gerektiğini söyledi. 


Verdiği meclis araştırması teklifi AKP'lilerin oylarıyla reddedildi. 


CHP'nin Meclis komisyonu kurulması önerisi ise 30 kasım günü yine AKP 


oylarıyla reddedildi. 


AKP iktidarında 
Türkiye'nin dış borcu zirve yaptı 


- TCMB verilerine göre, önümüzdeki bir yıl içinde ödemesi gelecek kısa ve uzun vadeli dış borçların toplamı ocak sonu itibarıyla 
184 milyar 740 milyon dolara yükseldi. 

- Buna artmakta olan cari açık eklenmeli. 
Son verilere göre yıllık cari açık 51 milyar dolara çıktı. Açık tutarının bir yılda aynı düzeyde kaldığını varsayarsak Türkiye'nin dış kaynak ihtiyacı 235.7 milyar dolara yükseliyor. 

- Bir yılda ödenmesi gereken dış borcun 


Türkiye 2003 yılından beri cari açık veriyor. Bu da dış borca dönüşüyor. 

Türkiye 2018 yılında toplam 177.5 milyar dolar borç dış ödeyecek. Bu borçların 117.7 milyar doları bir yıl ve daha kısa vadeli olanlardır. Bunlara kısa vadeli borç deniliyor. Kalan 59.8 milyar dolar da uzun vadeli olup, vadesi 2018 yılında biten- 


104.4 milyar doları bankaların, 80 milyar doları reel sektörün, 5.7 milyar doları genel yönetimin ve 675 milyon doları TCMB'nin. 
- Artan dış kaynak ihtiyacı ve yükselen faizler sonucu döviz kurları da yükseliyor. Euro 


rekor kırdı, dolarda ise rekora 2 kuruş kaldı. 
Sepet bazında ise 4.3745 ile rekordayız. AKP iktidarında Türkiye'nin dış borcu zirve yaptı. 
Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 412,4 milyar dolar oldu, stokun milli gelire oranı yüzde 49,1 olarak hesaplandı. 


lerdir.2018 yılında ayrıca 40 milyar dolar da cari açık olursa, demek ki yaklaşık 215 milyar dolarlık dövize ihtiyacımız var.Özel bankalar ve finansal şirketlerin dış borç stoku daha yüksektir. Ancak özel sektörün dış borcu da kısmen bankaları ilgilendiriyor. Özellikle de devlet bankalarının dış borç yükü yüksektir 
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| 17 -25 Aralık, 


AKP, Zarrab ve 


Yolsuzlukları 


Zarrab, Türkiye'de bir "suç örgütü lideri" olarak yargılanmaya başladı, ancak Erdoğan eliyle 


kurtarıldı. Suçları, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet verbelgede sahtecilik, 


mek- almak, resmi ve özel 


gümrük kanununa muhalefet, fuhşa aracılık” 


olarak sıralandı. 


Dört bakanla,-Muammer Güler, Zafer Çağlayan, 


Egemen Bağış, Erdoğan Bayraktar- doğrudan ilişkileri tespit edildi. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler ile oğlu Barış Güler; dönemin 


Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile oğlu Salih Kaan Çağlayan üzerinden ilişki kurmuş. Egemen Bağış ile Zarrab'ı Çağlayan tanıştırmış, ikili sonradan aracısız görüşmüş. 

Türkiye'deki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının bir numarası Reza Zarrab (Rıza Sarraf) Amerika'daki davada itirafçı oldu. 

Bakan Güler, Zarrab'dan rüşvet olarak 12 milyon lira almış. Bakan Çağlayan ve oğlu Salih Kaan Çağlayan Ekonomi Bakanlığı özel kaleminden iki 
ismi Zarrab'a tahsis etmiş, işlerini çözmek için 14 
milyon lira almışlar. Parayı baba-oğul paylaşmışlar Çağlayan sonrasında da durmamış rüşvet , mücev- 


İl 


her ve lüks saatler almaya devam etmiş. Saatler için 200 bin Euro ve 5 milyon 426 bin 761 dolar para Reza Zarrab tarafından Çağlayan'a ödenmiş. 
Zarrab meşhur motosikletli kurye görüntüleriyle suç üstü yapıldığında olduğu gibi Bağış'a 3 defada 500'er bin dolar olmak üzere toplamda 1,5 milyon dolar rüşvet vermiş. Bir de işin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ayağı var. Aslan'a 29 Mart 2013'te verilen 2.5 milyon dolar rüşvet, teknik ve fiziki takiple delillendirilmiş. Aslan da Çağlayan gibi doymak bilmemiş; 14 kez 500'er bin dolar daha vermiş Zarrab. 

Bakanlar Zarrab'ın suçlarını görmezden gelmiş, işlerini kolaylaştırmış, hayali ihracatla altın, emtia ticareti yapılmış, bürokratlar çanak tutmuş. 
Koca koca bakanlar bu işe girmiş, kimse vergi, algı dememiş. Herkes aldığı rüşvete bakmış, yan gelip yatmış. Sonuç? Suç üstü bunca delile rağmen *17 Aralık bir darbedir” deyip üstünü örttüler. 


Bağıranlar kısaca sıraladığımız bu kısımlar için bağırmıyor. O dosyanın mali kalınlığı 87 mily- 


ar Euro idi, kamuoyuna yansıyan haliyle. Bence yine bunun için bağırmıyorlar. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları zaten ayan beyan ortada. 3-4 seçimde malum Türkiye seçmeni Erdoğan'ı sandıkta akladı. 
Bence Zarrab'ın anlatacağı başka suçlar işlendi. 
Hem de 17 Aralık sonrasında. Yani biz boşu boşuna yorulmayalım. Mevzu Türk polisinin dört bakanı, üç oğlunu suç üstü yaptığının ötesinde. Yoksa niye “delil yok” diye bağırsınlar. Bal gibi var. Delil yok diye bağırdıklarına göre bilmediğimiz yeni suçlar var. Zarrab, 17 Aralık'ın öncesinin de, dosyanın kapatılmasının ve 17 Aralık sonrası kurulan sistemin de yine mihengindeydi. AK akçeyi seven zevat, tatlı parayı, kurulmuş düzeni terk etmedi. Süren suçlar var. Ya da oldu. 

Zarrab, İran ayağında Ahmedinecat'ı temsil ediyordu. İran devleti Ahmedinecat'tan (Tahran eski belediye başkanı idi o da) kurtuldu. Ama hemen akabinde Zarrab ve Babek Zencani dosyalarının takibine çıktı. Hatırlayın o dönemde manşet olan 


bir meşhur İran ziyareti vardı. Zarrab- AKP, dört bakan ve Erdoğan ilişkisi sadece ABD, Türkiye değil. İran ayağıyla da çok konuşulacak yenilikleri barındırıyor. Zarrab ve bizim uyanık bakanlar muhtemelen İran'a da iyi bir kazık attılar. 
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eğitim sistem 


yaz-boz tahtası 


AKP hükümetinin iktidara geldiğinden bu yana temelden dönüştürdüğü en 


önemli alanlardan biri eğitim 


AKP'nin iktidara gelişini izleyen 2003 yılından, 4-4-4 modeline geçildiği 2012 yılına kadar, ilköğretimde özel okulların sayısında 952, bu okullarda okuyan öğrenci sayısında ise 9678'lik bir artış görülmektedir. 2012'den sonra ise çok daha büyük bir artış söz konusu olmuş ve özel ilkokulların sayısı 1071'e ortaokulların sayısı 972'ye çıkmıştır 


Eğitim emekçileri ve öğrenciler üzerindeki siyasi baskılar. 
Siyasi-ideolojik kriterlere göre görevlendirilen yöneticiler, türlü siyasi baskılarla, sürgünlerle, soruşturmalarla, davalarla yüzyüze kalan eğitim emekçileri, okuldan atılmalarla, öğrenciler hapis cezalarıyla yıldırılmaya çalışıldı. 


Ne var ki AKP, eğitim emekçilerini ve öğrencileri, Eğitim: AKP'nin geri: 


13 YIL, 5 FARKLI SİSTEM 
2000'lerde sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına Liselere Giriş 
Sınavı (LGS) ile yerleştirme yapılıyordu. 
LGS, 2005 yılında kaldırılıp, yerine Ortaöğretim 
Kurumlarına Giriş Sınavı 
(OKS) getirildi. Ancak 
2008 yılında bu sistem de 
kaldırıldı, yerine üç aşamalı 
Seviye Belirleme Sinavı (SBS) getirildi. SBS ile birlikte öğrenciler 6, 7 ve 8'inci sınıflarda lise sınavlarına girmeye başladılar. Bu süreçte dershaneye kayıt oranları arttı. 
Fakat bu değişikliğin ömrü de kısa oldu; 2010'da yeniden tek sinav sistemine dönüş yapıldı. Bu tek sınav da SBS olarak anılmaktaydı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı 
2013 yılında bir kez daha sınav sistemi değişikliğine 
giderek, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavını duyurdu. Böylece 2004 ila 2013 yılları arasında 
ortaöğretime geçişi sağlayan sınav sistemlerinde tam 5 
kez değişiklik yaşandı 
44444 SİSTEMİ 
44444 sistemi, 2012 yılında gündemimize girdi. Bu yeni sistemle birlikte özel okulların ve imam hatiplerin sayısı tırmanışa geçti; eğitim gericileşirken aynı zamanda eşit ve parasız eğitim tümden rafa kaldırıldı. 
DERSHANELER KAPATILDI, TEMEL 
ÖZEL LİSELER AÇILDI 

2012'de başlayan dershanelerin kapatılması tartışması 2014'te dershanelerin kapatılmasıyla sonuçlandı. 
Aşamalı geçiş sürecine göre 2018-2019 yılı sonuna dek dershanelerin özel okula dönüştürülecekleri Bu kapsamda dershaneler temel özel liselere ldü. 

EĞİTİME AYIRILAN YATIRIM 
AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17 iken, 2017 yılı itibariyle bu oran yüzde 8.5 olarak belirlendi. 

İMAM HATİP LİSELERİ ARTTI 

44444 öncesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 
537 İmam Hatip Lisesinde (İHL) 268 bin 245 öğrenci 
varken 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İHL sayısı 
bin 408'e, bu okullarda okuyan öğrenci sayısı ise 634 
bin 406'ya yükselmiştir. Açıköğretim imam hatip lisesinde okuyan 121 bin 335 öğrenciyi de eklediğimizde, Türkiye'de toplamda İHL'lerde okuyan öğrenci sayısı 
751 bin 731'e ulaşmaktadır. 


tün bu baskı ve kuşatma harekâtına rağmen yıldıramamıştır. 
ideolojisinin istediği şekle getirildi. 


Noktaları biz koyalım...) 
. 


ÜÇ ÖĞRENCİDEN BİRİ ÇOK MUTSUZ 
OECD, (PISA) üçüncü raporunda, Öğrencilerle yapılan anket çalışmasıyla elde edilen sonuçlara göre Türkiye; verileri incelenen 28 OECD ülkesi içinde *yaşam memnuniyeti” sıralamasında 10 üzerinden 6.12 puanla son sırada yer aldı. En mutlu öğrencilere sahip ülke 8.27 
puanla Meksika oldu. 
DİPLOMALI İŞSİZLİK 

Üniversiteli işsiz sayısı da hızla artış gösteriyor. 2015 
yılında 679 bin olan üniversiteli işsiz oranı, 2016 yılında 
958 bine yükseldi. Eğitim politikalarındaki değişimler 
gençlere ucuz iş gücü olma, geleceksizlik ve güvencesizlik olarak yansıdı. 

“GENÇLERİN İŞİ İŞ ARAMAK” 
Şubat 2017'de dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu katıldığı bir açılışta genç işsizlik sayısını açıkladıktan sonra “Gençlerin işi iş aramak. İş hayatına katılmaya bile adım atmıyor. Bu grupla ilgili bir çalışma yapalım, çalıştay yapalım. Neden iş hayatına, istihdama girmek istemiyorlar.” diyerek gençleri hayret içinde bırakmıştı. 

PISA VERİLERİNE GÖRE HER YIL EĞİTİM 
KÖTÜYE GİDİYOR 

PISA, 15 yaşındaki öğrencilerden oluşan, 72 ülkenin katılım gösterdiği eğitimin efektifliği üzerine kurulu bir analiz. PISA verilerine göre matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarının tümünde 3 yıldan bu yana 10 basamak daha gerilemişiz. 

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİKLERİ 
Son 16 yıllık süreçte neredeyse her sene müfredat değişiklikleri yapıldı. CHP'li milletvekili Lale Karabıyık'ın “15 yılda ne eğitim sistemi ne sınav sistemi rayına oturdu, hiçbir öğrenci başladığı sistemle ve müfredatla mezun olamadı.” açıklaması çarpıcı gerçeği ortaya koyuyor. 

“CİHAT BİLMEYEN Çi JA MATEMATİK 

ÖĞRETMENİN FAYDASI YOK” 
Meclis Milli Eğitim Komisyonu üyesi ve AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeni müfredatın içeriğinde yer alan “cihat” kavramı için “Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok.” demişti. 
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AKP'nin 'Sağlıkta çağ atladık' 


yalanı 


İktidarın sağlıkda çağ atlamakla övündüğü 'Sağlıkta Dönüşüm 
Programı' 6 yılda çöktü. 

Geleneksel tıp uygulamalarının önünün açılmasıyla sağlıkta ortaçağa 

geri dönüldü, performans dayatması hayata geçirildi, kâr odaklı sistemde hekim-hasta ilişkisi bozuldu. 


Sistemi tutmayan AKP şimdi önceki uygulamaya dönüyor 


sağlıkta rant projesi: Hastaneler şirket, hastalar müştei 


TTB Başkanı Tükel: ,Sağlık Bakanlığı'nın ,Şehir hastaneleri! projesiyle hastaneler şirket, hastalar müşteri olacak” dedi. 

Sağlık hizmetinin devlet eliyle piyasa çekildiği Şehir hastaneleri" projesi hakkında konuşan Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel,“ Hastaneler şirket, hastalar müşteri olarak görülüyor” dedi. 

Kapatılan hastanelerin arazileri ranta açılacak Hekimlik değerleri hiçe sayılıyor 

Sağlıkçalışanları ek ödeme alamayacak Harcamalar arttı, nitelik azaldı 

Bebek ölüm hizi binde 7,8'e düştü... 

YALA 
Bebek ölüm hizi binde 11,1'e yükseldi. 

Genel Sağlık Sigortası olanlara sağlık hizmeti ücretsiz veriliyor... 


vi 


Sağlık hizmeti alabilmek için Genel Sağlık Sigortası primi ödemek yetmiyor. Ayrıca telefonla randevu 


2011 yılında 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı'nı icracı 
olmaktan çıkarılıp, düzenleyici ve denetleyici bakanlık 

haline getiren uygulama işlemez hale geldi. Sağlık meslek örgütlerinin “işlemeyeceği” uyarısına rağmen, cemaat kadrolaşmalarına yol veren, kamu bütçesini ciddi anlamda zarara uğratan, hastaneleri şirket gibi görerek başlarına yerleştirdiği CEO'lara ballı maaşlar ödenmesi- 


alırken başlayıp muayene ücreti, reçete bedeli, ilave ücret, istisnai sağlık hizmeti diye devam ediyor. Tam 12 kalem “katılım payı” ödemek gerekiyor. 
Çalışma Bakanının açıkladığına göre, 2014 yılında sadece muayene ücreti, ilaç ve reçete katılım payı olarak cebimizden 3,5 katrilyon lira çıktı. 

Özel hastanelerde “ilave ücret” adıyla ödettikleri hariç... 

Artık herkesin Genel Sağlık Sigortası var... 


Adı Genel Sağlık Sigortası ama işsizlik sigortasından yararlanamayan işsizler, sigortasız çalışanlar, emeklilik için prim günü doldurup yaşa takılanlar, kısmi zamanlı çalışıp primleri ayda otuz günden az yatanlar, primini ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlar, primini ödeyemeyen çiftçiler, primini kendisi ödemesi gerekip de ödeyemeyenler, milyonlarca yurttaş sağlık hizmeti alamıyor. 


ık alanında ki yalanları bunlarla ibaret 


nin önünü açan uygulamadan “yani kadrolaşma” arayışı ile vazgeçildi. AKP Hükümeti Sağlık Bakanlığı'nda Menzil Tarikatı'nın etkisini kırmak için “tek çatı” altında toplama kararı aldı. 

Kamu Hastaneler Birliği'nde görev yapmak üzere AKP'li 
siyasetçilerle yakınlığı olduğu iddia edilen 10 bin 300 
sözleşmeli yönetici atandı. 


32 


Haziran 2018 


24 Haziran genel seçimleri ile ilgili görüşler 


7 Ayşe Demir 


24 Haziran Seçimleri Türkiye'de demokrasi için son şanstır. 

Bunun için de seçme hakkı olantüm demokratların oy kullanmaları çok önemli. 

Cumhur İttifak'ın çoğunluğu alamaması için ilk turda mutlaka HDP'nin barajı aşması gerekiyor 


Müntaz Bolat 


24 — Haziran'da 
AKP genel başkanı Erdoğan veemir kullarının, her fırsatta 'gayri milli, terörist vatan haini" ilan ettiği o muhalefetin, o Muharrem 
İnce önderliğinde ezici bir çoğunlukla iktidara gelmeli . 
Çünkü, Türkiyenin çok acil barış dili kullanan ve toplumu ayrıştırmayan, etnik köken, din, mezhep ve cinsiyet üzerinden siyaset yapmayan, batıya dönük siyaset yapacak olan bir yönetime ihtiyacı var. 

Bu ötekilerin | birleşmesi öyle mümkün aslında. Şu an 
Muharrem  İNCE'nin Seçim meydanlarında yakaladığı at- 


mosfereverilecekdesteklemümkün gibi gözüküyor. Kullandığı dille toplumun acil ihtiyacı olan 


3'B' Barışacağız, büyüyeceğiz ve adil bölüşeceğiz sözleri ve kürt sorununa el atacağını ve bunu barışla gerçekleştireceğini vaad etmesi ve yine 'sağcı, solcu yok, 
Kürt, Türk yok, Alevi Sünni yok, Kadın, Erkek ayrımı yok... 
Yalnız BİZ varız gibi toplumu bütünleştiren demeçlerinin seçmen üzerinde yarattığı desteğe verilecek destekle mümkün. 
Şahsi kanaatım eğer bir terslik olmazda böyle 24 Haziran'a gidilirse, o Muharrem İnce tek başına yüzde 40'a doğru gider ve millet ittifakınında desteği ile yüzde 60'ların üzerinde oy alır. 


Erhan Erdoğan 

Türkiye toplumu gerilmiştir. | | 
Toplumun huzuru yoktur. Birbirine düşman, bölünmüş, “birbiriyle barışık olmayan kamplara bölünmüştür. 
Bu bölünmüşlük bilhassa dini, etnik, mezhepsel, ama büyük ölçüde de çiktidar gücünden yararlanalar” “anlamında 


Türkiye'yi çok ciddi bir ekonomik bunalim beklemektedir. 
Türkiye toplumu dincileştirilmiş, milliyetçileştirilmiştir. 
Durum 1933-39 Almanya'yi ciddi şekilde hatırlatan boyutlara gelmiştir. Türkiye özgürlükler değil, baskı ülkesi olmuştur. Türkiye bir diktatörlük tarafindan yönetilmektedir. 
Bütün bunların ışığında 24 Haziran seçimlerinin bu gidişata #tamam diyebileceği şartlar oluşmuştur. Bu seçimlerde iki ayrı erk seçilecektir. Birincisi, yetkileri tüm dünyadaki başkanlık sistemlerini arkada bırakan yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığı erki, ikincisi de, itibari bir hayli düşürülmüş olan Millet Meclisi erki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, şu ana kadar tartışmasız ,Führer-Reis“ olan Recep Tayyip Erdoğan'in salt coğunluğa ulaşabileceğine inanmiyorum. Tüm iktihilelerine ragmen, 96 50'yi görmeyecektir, ki seçim araştırmaları bunu açıkca göstermektedir. İnsanların bir »değişim" istedikleri açık ve nettir. Olay, geçmişe göre biraz daha toparlanmasını bilen muhalefetin oylarının ikinci adaya yönlendirebilmesi becerisinden geçmektedir. 
Bütün bunlari bilen Recep Tayyip Erdoğan, işi ilk turda kazanmak istemesine rağmen, bu olası görünmemektedir. 
Dolayısıyla muhalefetin kayıtsız şartsız, ikinci büyük oy alan adaya yoğunlaşması elzemdir. Bunun başka bir çıkarı yoktur. Ancak, birbiriyle fazla anlaşamıyor gibi görünen muhalefet odaklarının bu konuda anlaştıklarından yola 


li ölçüde kaybeden iktidarın, dayanabileceği bir gü. 
kalmamıştır. Bütün bu noktada, istenmese de, anahtar fonksiyon, daha çok ,kürt“ kimliği ile ortaya çıkan HDP'nin elindedir. Her ne kadar sayın Selahattin Demirtaş'ın tüm Türkiye'yi kapsayan söylemlerine rağmen, Türkiye toplumu buna inanmak istememektedir, bu bir süreç meselesidir. Buna rağmen, yapılan haksizlikları gören Türkiye toplumunun, bilhassa ,Batı* nin HDP'yi barajda birakmayacağını düşünmekteyim. 
HDP'nin de buna karşılık Recep Tayyip Erdogan'a karşı ikinci olan adayı destekleyeceginden eminim. Bu ikinci aday Muharrem İnce olursa işler kolaylaşır. Meral Akşener olursa, bu iş çözülemez. 
Dolayısıyla, akl-i selim insanların Meclis seçiminde HDP'ye destek vereceklerine, Cumhurbaskanlığı seçimlerinde de Muharrem İnce'ye yoğunlaşacaklarına 


inanıyorum. 
Böyle güçlü bir iktidarın sahiplerinin anahtarı bir seçim” sonucu teslim edebileceklerine kuşku duysak da, hedefimiz yukarıdaki konstelasyonu başarmaktir. Gerisine bakacağiz... 

Güç“ bir kere sarsılırsa, yani -ik tur-, gerisinin domino taşı gibi geleceğinden, bugün iktidar yanlısı gibi görünen her alandan insanların pozisyon değiştereceğinden eminim. Olamaz gibi görünen şeyler" in bir anda ve kısa sürede gerçekleşebileceğini bizlere tarih öğretmiştir. 
Korkmayalım, yılmayalım, hedefe odaklanalım... 


Himmet 
Kesinlikle HDP Ebara geçmeli ki, oylar AKP'ye gitmesin. Demokrasi kazanmalı 
Geleceğimiz için Muharrem 
İnce diyorum. 

İnsanların bakışı her geçen gün olumlu yönde. Ve çok akıllı bir insan, 
Kesinlikle Tayyip ile bir Tv programda buluşsa o mükemmel olur. Ama Tayyip karşısına çıkmaz.Türk insanın da Muharrem 
İnce'ye sevgi ve bakışı. 
kar topu gibi büyüyerek artıyor. Demokra- ve çağdaş Türkiye için... o Muharrem 
İnce diyorum. 


Adıgüzel Yüce 
24 Haziran seçimlerinde 

Demokrasi | güçleri- nin kazandığı bir seçim olmasını arzu ediyoruz. O Nedeni kendisinden olmayanı ülkeyi zindan eden bu ihtidarın bir an önce gitmesi gerek.. 

Bu tabiki mümkün 
Bütün demokrasi güçleri hiç bir ayrım yapmadan, birlik olursak 24 Haziranda bu diktatörlükten © kurtulacağımıza inanıyorum. 


Hüseyin Kayaturan 
24 Haziranda demokrasinin 
kazanması önemli. Güçlerin ayrıldığı, insanların düşüncelerinden dolayi tutsak olmadığı, eşit yurtaşlık hakkının hakim olduğu bir Türkiye için. Gönlüm- de sayın Selehattin 
Demirtaş'in | seçimi kazanması umut ediyorum. 

HDP 1796 

CHP -iyi parti - Sadet Parti 3794 
AKP$# MHP 3296 


—. 


ya 
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Mehmet Geyik 

HDP barajı aşmalı en az yine 70-80 milet vekili alarak meçlise girmeli HDP 


barajı aşamazsa, Oo AKP ilk turda kazanır, omeçlis çoğunluğunuda alır 

Onun için İlk tur HDP 
İkinci turda CHP 


En azında evde üç oy varsa biri HDP gitmeli diye düşünüyorum beni sorarsa ilk turda ikiside HDP 


Belgin Horoz Çubuk 
Türkiye Halkları 24 Haziranda tek adam tek parti yönetiminin kaybetmesi için üzerine düşen 


tırnağa demokratik bir ülke olmalıdır bunun için herkes birlik beraberlik içerisinde daha özgür bir toplum ve gelecek için mücadele etmeli herkes bu bilinçle hareket edip sandığa gitmeli iradesini tek adam sistemine bırakmamalı 


Mevlane Çamur 

24 Haziran seçimlerinde mutlaka seçime gidilmelidir. 

Gitmeyeni mutlaka teşvik etmek gerekiyor CHP - İYİ - SP şimdiye kadar birbirlerine önemli bir yanlışlık 

yapmadılar bundan sonraki günlerde de böyle devam eder 

Millet ittifakı şimdiye kadar 

HDP ile de tersleşmedi ve 

gizli bir destekleme hissediyorum 

HDP MUTLAKA BARAJI 

GEÇMELİDİR. 

Aksini düşünmek malesef 

AKP ye yarayacaktır 

Millet ittifakı ve HDP 301 

çoğunluğu ve 360 üzeri milletvekili alırsa Anayasa değişikliği için 

çok iyi olur 

Ve bu mümkün gözüküyor, CB'de İnce 

çok mükemmel durumda 

Bir pot kırmasa mutlaka ikinci tura 

9631 civarında oy alarak girer 

Akşener in performansı malesef 

şimdiye kadar yeterli değil . Demirtaş'ın 

durumu ortada. RTE'nin performansı 

da iyi değil. Fakat malesef arkasındaki 

davarlar fazla fanatik 

Tahminlerin : AKP 39-41, MHP 3-4, 

CHP 27-29, İYİ 12-14, HDP 10,3 -13, 

SP4-5 

Başkanlık kesinlikle ikinci tura kalır 

Birinci tur'da: Recep 9642, İnce (o © 

32, Akşener 96 12, Demirtaş 96 11, Karamollaoglu 963, Perinçek 960,4 


Behçet Algan 

16 yıllık AKP iktidarının bize 

hatırlattığı pek çok şey varda2 

- 3 şeyi söylemek isterim. Bütün 

komşularımıza kötü olmak, 

vatandaşlar arasında ayrıştırma 

ve ötekileştirmeye. Ayrıca bu 

16 yıllık iktidarları süresince 

ortaya çıkan bir şey daha var 

ki, o da çok acı bir tablo. 2005 yılında Lirada 6 
sıfır atıldığında 1 Euro, 1,5 Liraydı. Şu 12 yıl içerisinde enflasyon oranınına baktığımızda yoksullaşmayı görebiliriz. Açlık sınırı altında yaşayan insanların sayısı artmış ama ekonomi büyüdü deniliyor, kim için büyüdü? Ülkenin çok acil bir tedaviye ihtiyacı var, bypass yapılması gerekiyor. barışı, adaleti tamamen yok ettier. Taraflı bir hukuk sistemi ve tek insanın iki dudağı arasına hapsedilmiş bir hayata doğru hızla gidiyoruz. Türkiye çok kötü bir dikta rejimine doğru gidiyor. Çokacil bir şekilde yargının bağımsızlaşması lazım, uluslararası hukuka uygulanması gerek. Bütün komşularımızla tekrar barışmamız lazım, Atatürk'ün , Yurtta sulh, cihanda sulh", sözünü çok acil bir şekilde hayata geçirmem: şart. Türk halkı artık bu gerçeği görmesi gerek. Hayatımızla ile ilgili tüm kararları tek kişinin verdiğini düşünün. Böyle bir şey olabilir mi? Tüm bunlar bir aile içinden olsa bile çocuklar başkaldırır. Böyle bir dikta ya doğru hızla yönelirken çocuklarının buna bir başkaldırısı olur bana göre. Başkaldırıda kastim, demokratik hakkını kullanarak gidişata dur demeli. İnsanlar, iki sevgilinin veya eşlerin el tutuşmasına tahammül edemeyan bir kişiye hayatları ile ilgili karar yetkisini vermek isterlerse bir şey demem. O partinin içinde olsam derhal tepki gösterir ve bir daha da o insana oy vermem. C.B adayları içerisinde beğendiklerim var, dahil olduklarım var, hiç beğenmediklerim var ama ben önce şunu söylemek isterim; Her partinin kendisinin adayını çıkarmış olmasını çok olumlu buluyorum. İkinci tura kalacak olan CB adayını tüm Muhalefet desteklemesi gerekir diye düşünüyorum.  Adayla içerisinde durumuna en çok üzüldüğüm ve utanarak seyrettiğim Selahattin Demirtaş'ın durumudur. bir insanın hayatta elinde kalemden, sözlerinden başka bir şey olmayan bir insanın (ki ayrı görüşe değilim) hapiste olmuş olması kabul edilemez. Onun için de onu beğeniyorum şimdi bu durumun çok yakın bir zamanda barış içinde çözüleceğini ümit ediyorum. Ben Sabit fikirli bir insan değilim. Hep benim düşündüklerim doğru anlayışında değilim. Kendi partime de eleştiri getirebilirim. Ben bu seçimde oyumu HDP'ye vereceğim. Çünkü şu anda demokrasinin anahtarı durumundadır. Adaylardan da Muharrem İnce'ye oyumu vereceğim. Bütün insanlarda böyle bir bölüşüm halinde olacağını umuyorum. 
Türkiye demokrasisi fireni patlamış bir araç gibi meçhul bir istikamette doğru gidiyor. Onu durdurmak, kazasız belasız tekrar yolunda sokmak ve demokrasi yolculuğuna hukuk yolculuğunda adalet yolculuğuna, Barış yolculuğuna kimseyi ayrıştırmadan ötekileştirmeden mücadele edilmeli. 


Semra Sevgi 
Öncelikle 24 Haziran seçimlerinde sahtekarlıkların hilelerin olmamasını diliyorum. Bu ancak muhalefetin 


çalışmalarıyla, © cabalarıyla minumuma düşebilir diye düşünüyorum. Takip 


edebildiğim kadar bu seçimde açık ve net olarak HDP insanlar için en büyük umut oldu. 
AKP'nin mecliste zayıf düşmesi, diktanın sesinin kısalması, HDP'nin barajı aşıp meclise girmesiyle mümkün olacaktir (girememesini düşünmek istemiyorum) bu defa seçmenlerin oldukca bilinçli hareket edecekleri- ne inanıyorum, çevremde de bunu görebiliyorum. > Baskıların zulmün yoksulluğun hergün yeniden arttığının farkındalar.Hayatında başka partiye hiç oy vermemiş insanlar tanıyorum. 
Oylarını hdp'ye vereceklerini açık açık söyleyen çok insan var. Sonuç olarak en azında, muhalefetin güçlü olduğu bir meclis olmasını diliyorum. Gönül ister ki insanlık adına, barış adına, huzur adına, AKP hepden yok olsun ama bunun su anda maalesef gerçekci olmadığını düşünüyorum. insanlarla konuşmalıyız. HDP'nin barajı aşma önemini anlatmalıyız. Milletvekili seçiminde mutlaka hdp'ye oy vermelerini ikna etmeliyiz.CB seçimin de yine kendi partilerinden olan adaylarına versinler ama HDP o meclise girmeli.Yoksa hakikaten tüm Türkiyelilere geçmiş olsun. Felaketten felaket seçilir o vakit... 


Sebahat Taşyapan 
Elbette ki Tayip gitmeli. 
Yoksa uzun yıllar ondan kurtulmak çok Zor olacak. Sanırım kazanırsa islam cumhuriyetini ilan eder. Gerçi gayri resmi etti de, yinede artik işi daha kolay olur. 
Tayip'in gitmesini gerektiren bin tane neden var, ama kadın olarak elbetteki beni en fazla dini kısmı ilgilendiriyor. 
Memleketi kadın cinayetleri korkunç. 
Kısaca faşizim her anlamda korkunç ve çirkin. Ona karşı durmak insanlık görevi. 

Halklar bilinçli olsa her şey mümkün ama malesef bu konuda Türkiye halkı sınıfta kalıyor, bir avuç muhalefetin dışında. Hepimiz oy kullanmalıyız ve de sandiklara sahip çıkmak gerek tabii... 
Son olarak sermaye bunun defterini dürmeye karar vermişse şansımız var olabilir. 


Disi “4 


duwelier 
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ENEZ « PKM und Nutzfahrzeuglackierung 
* Unfallinstandsetzung 
* Hol-, Bring- und Bergungsservice 
* Spot Repair: Ausbessern kleiner Lackschâden, * Oldtimer-Restaurierung 
* Gutachten 
* Autovermietung/Unfallersatz 
* AutoAn-und Verkauf 

TAMIR YAPILIR 


SOFORT GRAVUR 


Murat Hakbilen © Bergedorfer Autolacklererel GmbH haber Kurt A-Körber-Chaussee 107 - 109 * 21038 Hamburg 


| a Tel: 040-721 7258 «Fax: 040 -73837219 


im Bilstedt Center & EKZ-Jenfek HAMBURG, Mobil: 0170-7776608 


CITIZEN Mice mucor SETKO E-Mail service GBbav-hamburg de * wwwban-hamburg de 


s www.imajvideo.de 


10160 / 93 21 26 21 


www.imajvideo.de * infodimajvideo.de 
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Et ve Dönerde kalite y ve lezzetin adı 
Ramazan Bayramınızı kutlar, sağlık ve â 


esenlikler 


dileriz! KI AP-LA N 


SCHGROSSHANDEL HAMBURG 


Kaplan Fleischgrosshandel Avrupa Standartları Kalite Belgesine sahiptir... 


Avrupa Standartları Kalite Belgeli, Helal Et ve Döner © Tavuk Döner ( ürünlerimizle Almanya başta olmak üzere © Hindi Döner tüm Avrupa ülkelerine servisimiz vardır. 
Yaka ll Tüm Market, Imbiss, K: Restaurant 
© Yaprak Döner (Tüm Market, Imbiss, Kasap ve Restaurantlara o KL Döner O Süt Danası, Kuzu, Hindi, Tosun ve Donuk Et çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. 


Kaplan Fleischgrosshandel 
Schlachthof Halle G, Lagerstr. 11 20357 Hamburg 
Tel.: 040/430 78 77 - Fax.:040 / 430 78 80 


Medikal Ayak Bakımı 
Diyabetik Ayak Bakımı 
Batık Tırnak Bakımı 


© Kötü bir görünüm oluşmasına hem de günlük > yaşamın olumsuz etkilenmesine neden olur. 
Ayaklarınız için uyguladığımız bakım teknikleriyle bu sorunlara karşı korumanız mümkün olacaktır. 


Rüya Dügün Salonu 


Barmbeker Markt 41, 22081 , Hamburg - Dehnhaide U-Bahn'ına 10 Metre Mesafede 


ei a 


Türk ve Afgan, mutfağı seçenekleriyle, geniş ve ferah salonumuzda tüm etkinliklerinizde sizlere üssün fırsatlardan faydalanabilirsiniz. 


Rüya'da Rüya gibi indirim! 
300 ile 600 kişiye kadar olan etkinliklerinizde indirim 


©sSalon Kirası © Fotoğraf Çekimi 

© Düğün Menüsü (ıcakYemek o © Kamera Çekimi 

Giçecek ©3 -7 Katlı Pasta —ikerie" 

© Meyve ve Tatlı Standı (açık Büte, © Misafir Masa Dekorasyonu güne ya yardır * © Karışık Taze Çerez © Gelin Masası Dekorasyonu VE isimiz 

© Masa Dekoru © Servis Personeli al 

© Müzik 

ih ir! 1300 Kişi - 6000 Euroya 
RAE LA 

e 


“541400 Kişi - 7000 Euro” 
Z a gi 


Z “€ 110500 Kişi - 8000 Euro ği 

izi İn6OO Kişi - 8500 Euro Eİ 
Bu fiyatlar 31.12.2018'e kadar yapılacak sözleşmelerde geçerlidir! 

Fiyatlarımız Cuma ve Pazar 


içindir. Cumartesi ve Tatil günleri için fiyat farkı uygulanır. 
Salonumuzda Düğün yapan tüm müşterilerimize, Kına organizasyonlarında çok özel indirimler! 


